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generaal Bakkers, ‘in wezen niet anders zijn dan een doelloze moord.”!
Besloten werd, zulks na te laten. Er waren evenwel 66k twee infanterie-
bataljons die nog een zekere gevechtswaarde hadden: het bataljon dat de
stelling op de weg uit Poerwakarta had ingenomen, en het bataljon dat,
van Cheribon uit, op dinsdag getracht had naar de Japanse landingsplaats
Eretan Wetan door te dringen. Aan beide bataljons nu had generaal
Pesman vrijdagochtend bevolen, zich met spoed naar Lembang te bege-
ven; zij kwamen er laat in de middag aan en werden als gecombineerde
strijdmacht onder bevel geplaatst van de commandant van de Militaire
Academie, luitenant-kolonel H. van Altena. Men moest evenwel aanne-
men dat de Japanners op zaterdag hun aanval met sterker krachten zouden
hervatten en hoogstwaarschijnlijk dan, of op zondag, naar Lembang en
vandaar naar Bandoeng zouden doorbreken — het gevolg was (wij komen
op het eraan ten grondslag liggende beraad nog terug) dat generaal
Pesman, zoals wij al in hoofdstuk 1 vermeldden, vrijdag van de leger-
commandant, generaal ter Poorten, bevel kreeg om, zodra de Japanners
naar Lembang dreigden door te breken, een officier met een witte vlag
voorwaarts te zenden teneinde aan de Japanse bevelhebber mee te delen
dat de Bandoengse hoogvlakte en haar naaste omgeving niet zouden
worden verdedigd.

Zaterdagmorgen omstreeks zes uur begonnen de Japanners met hun
bommenwerpers en jagers van Kalidjati uit overste Altena’s, niet ver van
Lembang opgestelde troepenmacht aan te vallen. Uur na uur werd de
aanval voortgezet — wéér voelden de Knil-militairen zich weerloos
overgeleverd aan het geweld van de Japanse jagers en bommenwerpers.
Was daar dan niets tegen te doen? Waar was de eigen luchtmacht?

Op Oost-Java waren, nadat de Ja;;ansc luchtmacht op zondag 1 maart het
vliegveld Ngoro had ontdekt en de er gestationeerde Amerikaanse en
Nederlandse jagers had vernield, en nadat in de nacht van zondag op
maandag alle B-17’s die nog de lucht in konden, naar Australié waren
gevlogen, geen bondgenootschappelijke luchtstrijdkrachten meer aanwe-
zig, maar op West-Java wel, en inderdaad: de weinige daar overgebleven
Nederlandse en Britse bommenwerpers en jagers spanden zich tot het

! R. Bakkers: ‘Het Knil’, p. 108.
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