LAATSTE OPERATIES IN DE LUCHT

uiterste in om de Japanners zoveel mogelijk afbreuk te doen. Op maandag
vielen zij het vliegveld Kalidjati en de Japanse landingsvloot bij Eretan
Wetan aan alsmede twee Japanse colonnes waarvan de ene van die
landingsplaats op weg was naar Kalidjati en de andere naar Cheribon, op
dinsdag en woensdag ageerden zij opnieuw tegen Kalidjati. Bij die
aanvallen werden aan de Japanners verliezen toegebracht maar deze
waren nergens van beslissende betekenis. Twee Nederlandse Glenn Mar-
tins gingen verloren, twee werden onherstelbaar beschadigd. Daar kwam
bij dat de twee belangrijkste vliegvelden die nog in gebruik waren
(Andir, even ten westen van Bandoeng, en een vliegveld aan de zuidkust),
dinsdagmiddag door vijftig Japanse jagers en bommenwerpers waren
geteisterd (van de vijf Nederlandse jagers die ter verdediging opstegen,
werd één neergeschoten) en daarbij was weer een aantal toestellen op de
grond vernield.

Er waren op die dinsdag uit het Midden-Oosten nog 48 moderne
jagers, Hurricanes, naar Indié onderweg aan boord van het Britse vlieg-
kampschip ‘Indomitable’, dat begin februari al een eerste zending van
48 Hurricanes had aangevoerd die, aangezien de vliegvelden op het eiland
Singapore te vaak door de Japanners waren aangevallen, naar Palembang
Il overgevlogen waren. Wat te doen met de tweede zending? Het punt
werd ’s avonds in Londen in de Pacific War Council besproken. Unaniem
werd daar de conclusie bereikt dat het, nu de Japanners de wateren rond
Indié volledig beheersten, veel te riskant was om het enige vliegkamp-
schip waarover de Britten in het Oosten beschikten, Java te laten naderen
— trouwens, daar was geen enkel vliegveld meer veilig. Gerbrandy seinde
op woensdag aan van Starkenborgh dat de ‘Indomitable’ (‘zending Indié
onder huidige omstandigheden a priori volkomen mislukking gedoemd’)
zijn route niet zou voortzetten.'

Geen versterkingen dus. Erger nog: het aantal op Java aanwezige
toestellen werd verminderd: donderdag vertrokken de enige drie Britse
Hudson-bommenwerpers die nog over waren, naar Australié, vrijdag
werd aan de enige twee Britse Vildebeestes (dat waren de antieke, uit
Singapore afkomstige toestellen die een maximumsnelheid hadden van
150 km per uur) gelast, via vliegvelden op Midden- en Noord-Sumatra
naar Birma uit te wijken — beide toestellen verongelukten onderweg.

Er konden op donderdag en vrijdag geen nieuwe aanvalsacties uitge-
voerd worden, trouwens: elke gevechtspiloot die opsteeg, wist dat de
kans groot was dat hij of door het Japanse luchtafweergeschut of door

! Telegram, 4 maart 1942, van Gerbrandy aan van Starkenborgh (IC, 81 103).
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