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de superieure Zero-jagers zou worden neergeschoten. Sterk was de Ja-
panse afweer vooral bij de Tjiater-pas: hier waren bij daglicht voortdu-
rend Zero-jagers aan het patrouilleren.

Zaterdagochtend waren er nog vier Nederlandse Buffalo-jagers over.
Hun commandant, kapitein-vlieger J. P. van Helsdingen, aan wie al de
Militaire Willemsorde Wasverleend op grond van zijn moedige prestaties
in de invasiemaanden, stelde voor dat hij met die vier opnieuw Kalidjati
zou aanvallen, maar generaal Pesman wilde een andere opdracht uitge-
voerd zien: steun verlenen aan zijn troepen die achter Lembang uur na
uur gebombardeerd en gemitrailleerd werden, anders gezegd: ten strijde
trekken in het deel van het luchtruim waar de Japanners het sterkst waren.
'De opdracht zal worden uitgevoerd';zei kapitein van Helsdingen, 'maar
dit is zelfmoord.' 1

Om drie uur 's middags steeg hij met zijn patrouille op. Deze wist
boven de Tjiater-pas, waar zij door minstens tien Japanse jagers werd
aangevallen, twee Japanners neer te schieten, maar van de vier toestellen
landden er nog maar drie op Andir, één zwaar beschadigd. Kapitein van
Helsdingen was mèt zijn toestel neergeschoten.' Het was toen ongeveer
kwart over drieën.

*

Korte tijd later, om vier uur, zette de Sjoji-brigade haar aanval in op de
kleine troepenmacht die haar de weg naar Lembang versperde. De druk
was het grootst op het bataljon dat uit de buurt van Cheribon was
aangetrokken. Een half uur hield het stand - toen gaf de commandant
bevel tot de terugtocht. Overste van Altena was op dat moment voorne-
mens, zijn tweede bataljon in de strijd te werpen, maar daar kwam het
niet meer toe: na vernomen te hebben dat de Japanse doorbraak naar
Lembang op handen was, had generaal Pesman een officier die het Japans
meester was, met een witte vlag voorwaarts gezonden en die officier.
vervoegde zich omstreeks vijf uur bij overste van Altena. Er werd nadien
niet meer gevuurd.

1 Aangehaald in Nederlands-Indië contrajapan, dl. IV, p. 15 I. 2 Posthuum werd hij
van ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse bevorderd tot ridder derde klasse.
Dezelfde onderscheiding is posthuum aan schout-bij-nacht Doorman verleend. Van
Helsdingen en Doorman zijn de hoogst onderscheiden Nederlandse militairen uit de
Tweede Wereldoorlog.


