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niets van afweten) - van Hoogstraten had er van niemand steun ontvan-
gen. Wie hem wèl direct steunde, was luitenant-gouvemeur-generaal van
Maak die op 23 februari uit Amerika in Batavia was teruggekeerd. Hij
zond, gelijk reeds vermeld, van Hoogstraten onmiddellijk naar Australië
en belastte zich verder met het samenstellen van een groep die, behalve
de vijftien Indische vertegenwoordigers ter rijksconferentie, tegemoet
kwam aan de door Gerbrandy geuite wensen. Het bleek moeilijk werk:
enkele vooraanstaanden die van Maak bepaald in de groep wilde opne-
men, weigerden omdat zij zonder hun gezin zouden moeten vertrekken.

De door van Maak in nauwoverleg met van Starkenborgh gedane
uitnodigingen werden door elf personen aanvaard: door twee leden van
de Raad van Nederlands-Indië: van der Plas en Soejono, door twee
departementshoofden: mr. N. S.Blom (Justitie) en Loekman Djajadinin-
grat (Onderwijs en Eredienst), door drie hoofdambtenaren op econo-
misch gebied: A. Bos, hoofd van de afdeling invoerzaken van het Kantoor
van de Handel, dr. ir. P. Honig, directeur van het Instituut voor Rubber-
onderzoek, en ir. P. H.W. Sitsen, hoofd van de afdeling nijverheid ten
departemente; verder door B. S. van Deinse, de uit Singapore ontsnapte
hoofdagent van de KPM, dr. R. E.Smits, directeur-secretaris van de javase
Bank, mr. D. Crena de longh, directeur van het Nederlands-Indisch
Deviezeninstituut, en tenslotte door prof. mr. ]. Eggens, eerste gedele-
geerde van de Commissie voor Rechtsverkeer in Oorlogstijd te Batavia.
Aan die elf voegde van Starkenborgh persoonlijk in een laat stadium nog
drie toe: Lovink, hoofd van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken, onder
wiens leiding de japanse spionage was tegengegaan, ir. C. ]. Warners,
hoofd van de Technische Dienst en de Telefoonexploitatie der PTT, die
zich moeite gegeven had om op java een net van geheime zenders op te
bouwen (daarop komen wij aanstonds terug), en de commandant van de
Militaire Luchtvaart, generaal van Oyen; deze laatste deed weten dat hij
pas zou weggaan met het laatste vliegtuig dat Indië zou verlaten. Van de
eerder genoemde elf viel er voorlopig één af: van der Plas ging aarzelen
ofhij er verstandig aan deed weg te gaan - hij had bovendien zijn eigen
voorbereidingen voor het opbouwen van een verbindingsnet nog niet
voltooid.

Er bleven dus in eerste instantie tien over die eerder zouden vertrekken
en die tien waren eind februari in Bandoeng bijeen, waartoe sommigen
uit Batavia of Buitenzorg hadden moeten overkomen. Bij Bandoeng
stonden op zondag I maart op het vliegveld Andir 2 DC- 3' s van de Knilm
alsmede zes andere Knilm-toestellen: 2 DC-z's, 3 DC-5'S en I Lockheed
welke in de voorafgaande nachten met belangrijke goederen uit Australië,
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