
VERTREK VAN EEN AANTAL VOORAANSTAANDEN

d.w.z. uit Broome, op het vliegveld bij Batavia waren neergestreken en
die ochtend in grote haast naar Andir waren uitgeweken - die zes zouden
's avonds kunnen vertrekken, waarna alleen de twee niet uit Batavia
overgevlogen DC-J's zouden achterblijven. Het bleek moeilijk, de be-
manningen weer bijeen te krijgen; enkelen die beseften dat het hun, nu
de Japanners op Java waren geland, vermoedelijk niet mogelijk zou zijn,
na hun vertrek weer naar Java terug te keren, weigerden hun gezinnen
in de steek te laten - de KLM-gezagvoerder die de groep Knilm-
toestellen leidde, liet zich tenslotte door de legerleiding machtigen om
de weigeraars zo nodig gewapenderhand te dwingen, naar Andir mee te
gaan. Men kreeg daar voldoende bemanningsleden bijeen en de zes
Knilm-toestellen vertrokken aan het eind van de middag en het begin
van de avond en namen een aantal passagiers mee: Knilm-personeel en
enkele vliegers van de Militaire Luchtvaart, ook enkele vrouwen en
kinderen. De zes kwamen maandagochtend in Broome aan en vlogen
vandaar in de loop van de dag verder.

Maandagavond arriveerde nog één DC-J, de 'Wielewaal', bij Ban-
doeng: het toestel kreeg opdracht, te landen op een weg die uit Bandoeng
zuidwaarts voerde; de bomen waren er gekapt en er was met olielampjes
een landingsbaan geïmproviseerd. Diezelfde avond vertrokken de twee
eerder bedoelde DC-J's, één met de groep van tien aan boord, de ander,
gevlogen door de KLM-vlieger Iwan Smirnoff, met een gemengd gezel-
schap. De DC-J met de groep van tien landde dinsdagochtend op het
vliegveld van Broome even voor het moment waarop dat, kort na
negenen, door de Japanners werd aangevallen die vervolgens, zoals
eerder verhaald, in de haven van Broome een ware slachting aanrichtten
onder de vliegboten, ook van de Marineluchtvaartdienst. Het Knilm-
toestel werd door de Japanse jagers (die kort nadien ook de DC-J van
Smirnoff aanvielen 1) in brand geschoten.

I Bij die aanval werd Smirnoff in beide armen en in een dij getroffen. Een motor
vloog in brand maar de brand werd geblust doordat het toestel, waarvan de rechter-
band gesprongen was, bij de noodlanding op het strand een bocht maakte en de zee
in reed. De boordwerktuigkundige werd door de Japanse jager dodelijk getroffen toen
hij de deur van de cabine opende. Ook een baby was dodelijk gewond. De overle-
venden (drie bemanningsleden, zeven passagiers) verzamelden zich op het strand, ruim
100 km van Broome. Drie mannen trokken in de richting van Broome en keerden
terug vanwege de vele kreken. De groep bleef in leven doordat een Knilra-technicus
er in geslaagd was om uit twee lege blikken, een uit de DC-3 gesloopte benzineleiding
en een soldeerlamp een primitief distilleerapparaat te construeren dat per dag drie
flessen drinkwater leverde. De groep werd ook nog gebombardeerd door een Japanse
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