
INEENSTORTING

*

Kort voor de Japanse landingen op Java was in Bandoeng het plan gerezen
om zich, als de strijd slecht verliep, met een groep militaire vrijwilligers
terug te trekken in de bergen in het zuidoosten van de Preanger teneinde
van daaruit, in afwachting van een vrij spoedige komst der Geallieerden,
guerrilla te voeren. De bedoeling was dat ook van Starkenborgh zich naar
dat gebied zou begeven. Dinsdag overdag had hij het geïnspecteerd samen
met ter Poorten en diens conclusie was geweest dat de guerrilla geen
schijn van kans zou hebben, zulks mede omdat het, naar hij meende (en
dat zag hij juist), de Geallieerden geruime tijd zou kosten voordat zij op
Java zouden kunnen landen. Van Starkenborgh had die conclusie aan-
vaard - hij zou dus in Bandoeng blijven. .

Conform de ontvangen instructie droeg hij er op woensdag zijn
opperbevelhebberschap over aan Helfrichs opvolger schout-bij-nacht van
Staveren voor de marine en aan ter Poorten voor het leger. Beiden liet
hij bij zich komen - hier was het dat ter Poorten voor het eerst vernam
dat hi} voor het leger van Starkenborghs plaats als opperbevelhebber
innam, dat het onder geen beding tot een algemene capitulatie mocht
komen en dat de regering wenste dat, als geen 'samenhangende weerstand
mogelijk was, tot de guerrilla zou worden overgegaan. De legercomman-
dant hoorde dit alles met grote verontwaardiging. Waarom had niemand
tevoren met hem gesproken over die overdracht van het opperbevel? Al
zijn pessimistische verwachtingen inzake het verloop van de gevechten
op Java waren bewaarheid en nu zou hi} het worden die op een nabije
dag de japanse eis: algemene capitulatie, zou moeten afwijzen of een
gedeeltelijke capitulatie zou moeten ondertekenen. Het eerste kon bij. de
onberekenbare Japanners tot de scherpste reacties leiden en het tweede
zou, meende hij, hèm belasten met de historische verantwoordelijkheid
voor het einde van de strijd althans op de hoogvlakte van Bandoeng! Hij
had het gevoel dat die nieuwe opzet niet uit de koker van de Londense
regering kwam, maar een door van Starkenborgh bedachte slimmigheid
was. Bij zijn terugkeer in het Algemeen Hoofdkwartier gafhij, aldus een
der geschiedschrijvers van het Knil, drs. H. L. Zwitzer, 'in niet mis te
verstane termen uiting ... aan zijn verontwaardiging." Maar hoe ver-
ontwaardigd hij ook was, hij gehoorzaamde. Donderdagavond (Batavia
was ontruimd en de Sjoj i-brigade was in de Tjiater-stelling doorgedron-
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