
VOORBEREIDING VAN GEHEIME VERBINDINGEN

hem zei dat hij zich, zodra hij dat tijdens de bezetting verantwoord vond,
tot de drie politiemannen kon wenden.

Diezelfde avond nog verliet Hardjo Bandoeng met zijn gezin om zich
eerst ergens buiten de stad schuil te houden. Zijn pogingen om met de
drie inheemse politiemannen contact op te nemen, faalden. Erger nog:
spoedig bleek hem dat uit de kring van die drie zijn naam, zijn adres en
de geheime taak die hem was toevertrouwd, aan de Japanners was
verraden - dezen kregen het zendapparaat in handen maar konden Hardjo
niet vinden.

Op de voor Noord-Sumatra bestemde zender van de Intelligence ko-
men wij nog terug.

*

Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld, had van Starkenborgh voor
zichzelf vastgesteld dat hij in Indië zou blijven. Het was zijn vaste
overtuiging dat hij daarmee zowel de belangen van Nederland als die
van Indië het beste diende. Trouwens, in het lange telegram dat Ger-
brandy hem op 20 februari had toegezonden, had gestaan dat ook de
regering wenste dat hij Indië niet zou verlaten: 'vertrek landvoogd en
gezagsapparaat zou zowel door bevolking als door bondgenoot en vijand
worden opgevat als abandonneren Indië, vijand voor welkom bestuurs-
vacuüm plaatsend en later herstel rijksbanden ten ernstigste bemoeilij-
kend.' Van Starkenborghs antwoordtelegram van 25 februari was aldus
begonnen:

'Ten eerste. Ik stem geheel in met niet-verlaten grondgebied en voortzetting
functies doch ik wijs er op dat deze voortzetting moeilijker wordt, naarmate
functies hoger en algemener. Het is praktisch en theoretisch ondenkbaar voor
G[ouverneur]G[eneraal] die het bestuur voert in naam der koningin en de
verpersoonlijking is van het Nederlandse gezag. Dit nog te meer omdat bezetting
door Japan niet alleen een strategische maatregel is maar een verovering' -

anders gezegd: blééf hij als gouverneur-generaal, dan zou dit hoofdza-
kelijk, zo niet louter, van politiek-symbolische betekenis zijn.

Wij vermoeden dat van Starkenborghs telegram er toe bijdroeg dat
koningin Wilhelmina er op bleef aandringen dat hem, in afwijking van
wat de betrokken ministers en hij zelf wensten, zou worden opgedragen,
Indië te verlaten en naar Londen te komen. Vandaar de passage in
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