
VAN MOOK WORDT HEENGEZONDEN

*

Het was van Mook die er in de eerste dagen van maart bij van Starken-
borgh op aandrong dat hij zelf in Indië zou mogen blijven en dat de
gouverneur-generaal zou uitwijken - van Mook meende dat hij tegen
de ontberingen van de bezettingstijd beter bestand zou zijn dan van
Starkenborgh en ook dat deze in de kring van de Londense regering een
onbetwistbaar gezag had waarover hij zelf niet beschikte. Op vrijdag
6 maart herhaalde van Mook zijn aandrang maar hij had geen succes: van
Starkenborgh had wel zijn twijfel of van Mook niet te zeer zou aandrin-
gen op een snelle autonomie van Indië binnen het rijksverband (een
waarschuwing in die geest had hij mondeling aan Lovink geuit, met
opdracht, deze aan Gerbrandy over te brengen'), maar hij zag van Mook
toch als de beste leider van de groep die Indië in de vrije buitenwereld
zou gaan vertegenwoordigen. Toen van Mook vrijdagavond in de wo-
ning van de resident van Bandoeng van van Starkenborgh afscheid nam,
vroeg hij om een schriftelijke opdracht. Er lag een penhouder met een
verroeste pen. Van Starkenborgh schreef:

'Bij deze voldoe ik aan uw wens om schriftelijk vast te leggen dat ik er prijs
op stel dat u zich naar het buitenland begeeft teneinde u ter beschikking van de
Nederlandse regering te stellen en in het belang van het koninkrijk, in het
bijzonder van Nederlands-Indië, werkzaam te zijn. Ik acht uw vertrek naar het
buitenland en uw verblijf aldaar gedurende de tijd dat Nederlands-Indië in de
macht van de vijand zal zijn, van zodanig algemeen Rijks- en Indisch belang, dat
ik u moet verzoeken heen te stappen over de voor de hand liggende en op zichzelf
ernstige bedenkingen, die zowel op algemene als op persoonlijke gronden tegen
de door mij wenselijk geoordeelde stap kunnen worden aangevoerd. Uw kennis
van en inzicht in Indische aangelegenheden in de ruimste zin, gecombineerd met
uw bekwaamheid en stuwkracht, maken het aangewezen dat juist uw activiteit
in [het) buitenland van bijzondere waarde te achten is. Mijn beste wensen
'vergezellen u.' 2

I Lovink bracht die waarschuwing in april '42 aan Gerbrandy over en herhaalde haar
op diens"verzoek in het bijzijn van minister van Angeren. 'Van Mook had', noteerde
van Angeren later, 'bepaalde opvattingen die de gouverneur-generaal niet deelde, en
de vrees bestond dat hij à tart et à travers zijn plannen zou doorzetten. Daarom was de
heer Lovink in het bijzonder door de GG uitgezonden om de heer Gerbrandy te
verwittigen en zelf als een tegenwicht tegen de opvattingen van van Mook te kunnen
optreden.' (J. R. M. van Angeren: 'Nederlandse regering in Londen', p. 28 (RvO))
2 Tekst in H. J. van Mook: Indonesië, Nederland en de wereld (I949), p. 28-29.

1059


