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Met deze opdracht spoedde van Mook zich naar zijn vliegtuig.
Er waren vier vliegtuigen die in de nacht van vrijdag op zaterdag

zouden trachten, Bandoeng te verlaten: de drie laatste Lockheed-transport-
toestellen van de Militaire Luchtvaart en de op I-maart naar Bandoeng
teruggekeerde DC-3 'Wielewaal' van de Knilm. Die vier toestellen
moesten opstijgen van de weg die zuidwaarts uit Bandoeng voerde.
Omstreeks middernacht deed dat de 'Wielewaal' met van Mook, van der
Plas en van Bovene en zijn vrouwaan boord ('de luitenant-gouverneur-
generaal', aldus de geschiedenis van de Knilm, 'lijkt enigszins verdoofd
en afwezig en zit geregeld stil voor zich uit te staren' ') - op de 'Wiele-
waal' volgden de drie Lockheeds, de laatste met generaal van Oyen als een
van de passagiers. Onder de officieren die in de Lockheedsmeevlogen (ook
Quispel, het hoofd van de Marinevoorlichtingsdienst, had er plaats in
gevonden) bevonden zich een aantal stafofficieren van de Royal Australian
Air Force en de drie Nederlandse officieren die wij al eerder noemden:
Sandberg, Coppens en Buurman van Vreeden - er.was nog een vierde
officier: ir. H. J. de Vries, tevoren directeur gemeentewerken te Makassar,
die als reserve-kapitein werkzaam was bij het Algemeen Hoofdkwartier.
Vrijdagochtend hadden Sandberg, Buurman van Vreeden en de Vries
getracht per auto de Wijnkoopsbaai te bereiken, waar immers de 'Poelau
Bras' lag en waarheen ook, naast anderen, schout-bij-nacht van Staveren
op weg was gegaan - de auto evenwel die Sandberg, Buurman van
Vreeden en de Vries vervoerde, was in een ravijn gestort, waarbij
·Buurman van Vreeden licht gewond raakte. De drie waren toen door
marine-officieren die hun tocht naar de Wijnkoopsbaai opgegeven had-
den, opgepikt en hadden naar Bandoeng mee terug kunnen rijden.

Toen die vier vliegtuigen vertrokken waren, bleek dat men kapitein
Reinderhoff (die met Colijn Balikpapan had gewaarschuwd) had vergeten
mee te sturen.

*

Nog twee andere toestellen kwamen die vrijdagavond van Java weg:
twee Catalina's, de Y 3 en de Y 62. Beide toestellen hadden met hog een
derde, de Y 45, op Java moeten achterblijven toen de vliegboten van de
MLD uitweken, en men had ze op hun ligplaats (een meertje ca. 7 km
benoorden Tjilatjap) net op tijd vliegklaar gekregen.

I G. J. Hagens: De Knilm vloog door, p. 188.
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