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benzinetank geimproviseerd. Pelder steeg van het vliegveld aan Java’s
zuidkust bezuiden Bandoeng op dat op dinsdag 4 maart mét Andir door
de Japanners was gebombardeerd. Hij nam twee Australiérs, een Nieuw-
Zeelander en een Canadees mee en zag zijn waagstuk met succes be-
kroond: na tussenlandingen bij Medan en in Atjeh (van Sumatra was nog
slechts het zuidelijk gedeelte door Japan bezet) streek zijn toestel op
Ceylon neer.

Uit ons hoofdstuk 1 bleek dat het capitulatie-aanbod dat het Algemeen
Hoofdkwartier in de geest had en dat op zaterdag 7 maart in de namiddag
naar kolonel Sjoji werd overgebracht die toen Lembang al dicht was
genaderd, niet betrekking had op het Knil als geheel maar louter op de
eenheden die zich op het moment waarop het tot die gedeeltelijke
capitulatie zou komen, op en bij de Bandoengse hoogvlakte zouden
bevinden.

Zoals eerder vermeld, stelde van Starkenborgh ter Poorten op woens-
dag 4 maart in kennis van het feit dat de legercommandant voor het leger
opperbevelhebber was geworden, dat de regering een algemene capitu-
latie had verboden en dat zij wenste dat op zo groot mogelijke schaal tot
de guerrilla zou worden overgegaan. Hoe ter Poorten op dat eerste
reageerde, gaven wij al weer — zijn mening ten aanzien van de overige
hem gedane mededelingen was even afwijzend; hij hield met name de
voorgeschreven guerrilla voor onuitvoerbaar: hier en daar op Java waren
er wel enkele depots voor voorbereid maar die waren veel te gering in
aantal en ook moest de guerrilla, zo schreef hij in zijn naoorlogs rapport,

‘in de eerste plaats kunnen steunen op de actieve medewerking van een positief-
loyale en cobpererende bevolking, van welke laatste voorwaarde geen sprake was.
Niet alleen dat de schrik voor de Japanners er diep inzat, maar bovendien kwamen
er van verschillende streken bepaald alarmerende berichten binnen betreffende
de houding van de [inheemse] bevolking.’*

Donderdagavond hield ter Poorten samen met zijn chef-staf generaal
Bakkers in Bandoeng een bespreking met de hoogste bondgenootschap-

! H. ter Poorten: ‘Verslag omtrent mijn beleid als legercommandant’, p. 12.
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