
SITWELL EN MALTBY VERLATEN BANDOENG

pelijke bevelhebbers: Major-General Sitwell die het geïmproviseerde
hoofdkwartier leidde waaronder de Blackjorce ressorteerde, en Air Vice-
Marshal Maltby die de weinige overgebleven bondgenootschappelijke
luchtstrijdkrachten en het grondpersoneel van de RAF onder zijn beve-
len had. Ter Poorten deelde hun, aldus de Australische historicus Lionel
Wigmore, mee, 'that guerrilla warfare would be impossible because of the great
hostility of the Indonesians toward the Dutch' 1, dat Bandoeng nog maar korte
tijd verdedigd kon worden, dat zijn Algemeen Hoofdkwartier evenwel
louter van die staduit kon opereren en dat hij zijn ondercommandanten
telegrafisch had geïnstrueerd een eventueel door hem te geven bevel om
de strijd te staken, te negéren. Sitwell zei toen dat wat er aan Britse
militairen was (dat sloot Blackburns Blackjorce in), zou doorvechten
zolang er Nederlanders waren die hetzelfde deden, en kreeg toen voor
de voortzetting van de strijd een gebied toegewezen in de bergen
bezuiden Bandoeng, halverwege Java's zuidkust - een gebied vanwaar
geen berijdbare wegen naar die kust liepen. Zonder ter Poorten of Bakkers
in te lichten, troffen Sitwell en Maltby (zij hadden kennelijk alle ver-
trouwen in de twee Nederlanders verloren) voorbereidingen om vrijdag-
ochtend naar het aangewezen gebied te gaan. Inderdaad, dat deden zij:
zij verlieten Bandoeng en namen iri het bedoelde gebied hun intrek op
een thee-onderneming; daaromtrent zonden zij bericht aan Blackburn
die zich met een groot deel van zijn troepen naar de westelijke rand van
de Bandoengse hoogvlakte had teruggetrokken - een compagnie pioniers
zat nog in de buurt van Soekaboemi ..Sitwell deed in dat bericht weten
dat Blackburn, na een eventuele capitulatie van het Knil, los van Sitwell
zijn eigen beleid mocht bepalen, maar de Australische generaal besloot
met zijn troepen naar het bergachtige gebied bezuiden Bandoeng te gaan
waar Sitwell zich bevond, zulks 'in the hope', zo schreef hij in zijn
naoorlogs rapport, 'that it might bepossible to evacuate my troopsjrom the south
coast of Java to Australia or elsewhere'? Hij besteedde de gehele vrijdag om
het gebied bezuiden Bandoeng te verkennen en kwam tot de conclusie
dat hij beter naar het bergachtig gebied bezuiden Garoet kon gaan (zie
kaart XVIII op de pag.'s 1002-IO03), omdat vandaar wèl een weg naar de
zuidkust liep. Vrijdagavond lichtte hij Sitwell en Maltby dienaangaande
in en verzocht hij hun, het opperbevel in Australië te waarschuwen - dat
bericht kon niet meer verzonden worden doordat, toen het werd aange-
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