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gebieden waar de strijd het karakter van een guerrilla zou aannemen.
De gehele vrijdagmiddag en een deel van de avond besteedde Schil-

ling om met zijn stafofficieren na te gaan, welke van zijn eenheden voor
de guerrilla geschikt waren en waar zij zich precies bevonden. Hem bleek
dat in het gebied bezuiden Soekaboemi allebenzinevoorraden al vernie-
tigd waren - dáár zou de Blackforce, die geheel gemotoriseerd was, dus
niet kunnen opereren; voor die. Australiërs leek hem het gebied ten
oosten van Garoet nog het minst ongeschikt. Vrijdagavond over de
situatie nadenkend, kwam hij evenwel steeds sterker tot de overtuiging
dat het besluit van het Algemeen Hoofdkwartier fundamenteelonjuist
was: de guerrilla zou gevoerd worden door twee troepenmachten die
gescheiden van elkaar zouden optreden: de resten van de r ste divisie in
het westen, de Blodeforce in het oosten, en er was voor die guerrilla niets
voorbereid - kon men dan niet beter trachten, de Japanners met alle
beschikbare krachten in de buurt van Lembang tegen te houden?

Zaterdagochtend werd daar in Bandoeng anderhalf uur lang door hem
over gesproken met ter Poorten, Bakkers, Pesman en enkele stafofficieren,
Pesman zei dat hij verwachtte dat de Japanners nog diezelfde dag de
Knil-troepen bij Lembang met kracht zouden aanvallen en dat deze niet
lang weerstand konden bieden - kon dan niet tussen Lembang en
Bandoeng gevochten worden, vroeg Schilling. Pesman voelde daar niets
voor: de stad Bandoeng, zei hij; zou dan teveel gevaar lopen; werd
Schillings voorstel aanvaard, dan zou hij zijn commando neerleggen.
Schilling drong er toen op aan dat het commando aan hèm zou worden
overgedragen - dat wees ter Poorten af. Nadat vervolgens nog het
capitulatiebevel was besproken (ter Poorten zei daarbij dat hij betwijfelde
of de Japanse opperbevelhebber genoegen zou nemen met een gedeel-
telijke capitulatie en dat hij vreesde dat de elders doorvechtende Knil-
troepen als franc tireurs zouden worden behandeld, d.w.z. doodgescho-
ten), besliste ter Poorten dat Pesman een parlementair naar de Japanners
zou sturen zodra de Lembangstelling dreigde te vallen en dat wat er nog
aan bruikbare eenheden was, binnen vier-en-twintig uur de Bandoengse
hoogvlakte moest verlaten. Anders gezegd: Schilling moest toch in het
gebied bezuiden Soekaboemi tot de guerrilla overgaan. Hij vroeg of er
officieren of manschappen van het Algemeen Hoofdkwartier waren die
aan die guerrilla wilden deelnemen; het antwoord was: niemand.

's Middags om drie uur liet Schilling de commandanten en stafoffi-
cieren van alle eenheden die zich in en bij Bandeeng bevonden, bij zich
komen. Hen riep hij op, zelf als vrijwilliger aan de guerrilla deel te nemen
en hun ondergeschikten daartoe aan te sporen - welgeteld vijf vrijwil-
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