
GENERAAL SCHILLING WIL DOORVECHTEN

ligers zouden zich aanmelden: twee beroepsofficieren, één reserve-offi-
cier, één reserve-sergeant en één sergeant van de Bataviase Stadswacht.
DaJ hoorde Schilling pas later - hij hoorde niet dat ook uit het genieba-
taljon een groep besloten had, tot de guerrilla over te gaan (op die groep
komen wij nog terug). De stemming die hij in de om drie uur belegde
bijeenkomst aantrof, kan hem niet bemoedigd hebben. Om vier uur
bereikte hem bovendien eenjobstijding: op de lijn naar Soekaboemi was
een stationsemplacement dat een goederentrein met voorraden voor de
bezuiden Soekaboemi te voeren guerrilla zou moeten passeren, door de
Japanse luchtmacht gebombardeerd - geen trein kon er meer door.

Schilling gaf de moed niet op. In het begin van de avond (hij had toen
vernomen dat Pesman de parlementair noordwaarts gezonden had - wil-
de hij de Bandoengse hoogvlakte tijdig verlaten, dan moest hij haast
maken) gelastte hij de staf van zijn divisie, in de auto's en vrachtauto's
te stappen en naar Soekaboemi te gaan. 's Middags was gebleken dat een
aantal inheemse chauffeurs en inheemse minderen gedrost was en dat er
officieren waren die een kennelijke tegenzin om te vertrekken aan de
dag legden - sommigen hunner vroegen of de generaal wel het recht
had, zijn ondergeschikten te verplichten tot deelneming aan een guerrilla.
Schilling wees hen op de instructies van de regering maar dat had
onvoldoend effect: niet ver van Bandoeng bleek hem dat de bemannin-
gen van zijn pantserauto's weigerden verder te rijden. Zij hadden ge-
hoord, werd hem gezegd, dat Bandoeng zou capituleren en gingen nu

.,.p liever naar hun gezinnen om deze te beschermen. De pantserauto's reden
met verlof van Schilling naar Bandoeng terug, hijzelf ging verder, zich
overigens wel afvragend wat er nog restte van het moreel van de troepen
waarmee hij Soekaboemi hoopte te bereiken, want die troepen hadden
een gebied verlaten waar het daags tevoren en sterker nog op die zaterdag
tot duidelijke ontbindingsverschijnselen was gekomen: ieder wist dat
een groot deel van de inheemse Knil-militairen, vooral de Javanen onder
hen, er vandoor was gegaan - anderen, die niet de hoogvlakte moesten
verlaten, hadden hun wapens weggeworpen of er ten teken van overgave
witte lappen aan vastgemaakt.

Zondagochtend had Schilling met zijn staf nog maar een derde van
de weg naar Soekaboemi afgelegd. Hij had de Blackforce niet kunnen
bereiken (die was immers, zonder dat hij daar iets van wist, naar de streek
van Garoet gereden) - had het wel zin om verder te gaan? Een uur lang
overlegde hij met zijn staf. Hij kreeg te horen dat men een van zijn
bataljons nog in het geheel niet had kunnen bereiken, dat de meesten
van zijn militairen sinds zondag en allen sinds woensdag (de dag waarop
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