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de verplaatsing naar de Bandoengse hoogvlakte was begonnen) onafge-
broken in touw waren geweest, dat zij te weinig voedsel hadden gekre-
gen, dat zij herhaaldelijk door de Japanners waren gebombardeerd en
dat hun stemming gedrukt was - zelf wist hij al dat men een groot deel
van de voorraden die voor een guerrilla nodig waren, niet had kunnen
vervoeren. Hij kwam tot de conclusie dat hij zijn guerrillaplan moest
opgeven en deed om ca. elf uur het Algemeen Hoofdkwartier radiogra-
fisch weten dat ook hij besloten had te capituleren. Hij overwoog nog
of het zin had dat hij de meest geharden van zijn beroepsmilitairen, in
totaal misschien achthonderd man, bevel gaf om in groepen van vijftig
tot honderd man tot de guerrilla over te gaan, maar ook daarzag hij van
af; 'alleen van een guerrilla, uitgaande van de [inheemse] bevolking zelf,
bereid zijnde de lasten daarvan te dragen, was', schreefhij in zijn verslag,
'in dit opzicht baat te verwachten; de bereidheid daartoe was niet aan-
wezig.'!

Geen guerrilla dus door grotere eenheden, maar Schilling deed weten
dat allen die tot de guerrilla bereid waren, zich tot hem konden wenden
en steun van hem zouden ontvangen. Dat deden toen drie officieren: een
kapitein van de Generale Staf (met zijn chauffeur en zijn oppasser), een
kapitein van de infanterie en een luitenant van de cavalerie, alsmede één
onderofficier: dezelfde sergeant van de Bataviase Stadswacht die zich al
in Bandoeng voor de guerrilla had gemeld - van de vijf die in Bandoeng
als vrijwilliger naar voren waren gekomen, was hij de enige die aan zijn
voornemen vasthield.

*

Zondagmorgen om acht uur maakte generaal ter Poorten, zóals al in
hoofdstuk I vermeld, de gedeeltelijke capitulatie in een radiotoespraak
bekend; hij zei dat het Knil had opgehouden als eenheid te bestaan en
dat elders op Java en in de Buitengewesten de strijd zou worden voort-
gezet. Het was een toespraak die in de kringen van de Nederlanders en
Indische Nederlanders, van wie de meesten niet bevroed hadden dat de
nederlaag zó spoedig zou komen, diepe verslagenheid wekte."

I W. Schilling: 'Verslag ... operatiën', p. 58. 2 Eén opperofficier die wist dat de
capitulatie op handen was, generaal-majoor H. L. Maurer, inspecteur der artillerie,
pleegde zelfmoord in de nacht van zaterdag op zondag. Wat de buitenstaanders' betreft,
dient men in het oog te houden dat de communiqués van het Algemeen Hoofdkwar-
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