
DE ALGEMENE CAPITULATIE

Wat er verder op die zondag geschiedde, willen wij niet in bijzon-
derheden herhalen - wij herinneren er slechts aan dat generaal Imamoera
de gedeeltelijke capitulatie afwees; dat hij deed weten dat van Starken-
borgh en ter Poorten zich bij hem moesten vervoegen en dat, als zij dat
niet deden, Bandoeng zou worden gebombardeerd; dat ter P.oorten er
zeker van was dat Imamoera de algemene capitulatie zou eisen en dat van
Starkenborgh weigerde daarvan uit te gaan als van een vaststaand feit;
dat 's middags in Kalidjati bleek dat Imamoera inderdaad een algemene
capitulatie eiste; dat de zaken daar zo liepen dat niet van Starkenborgh,
die trouwens geen opperbevelhebber meer was, maar ter Poorten de
Japanse eis inwilligde - een besluit waar van Starkenborgh begrip voor
had, zij het dat hij het betreurde dat ter Poorten zich volledig als
verslagene had gedragen; dat ter Poorten maandagochtend in pers en
radio de algemene capitulatie liet bekendmaken en dat hij die dag alle
commandanten van het Knil en van de marine (ja ook van de marine,
want schout-bij-nacht van Staveren was vrijdag naar de Wijnkoopsbaai
gereden en had zijn marine-opperbevel aan niemand overgedragen) deed
weten dat ook zij de strijd moesten staken, en, tenslotte, dat de Japanners
in de loop van die maandag Bandoeng binnentrokken.

*

De Britse, Australische en Amerikaanse militairen die zich tussen Garoet
en de zuidkust bevonden, vielen niet onder de algemene capitulatie van
het Knil - zij waren tijdens de besprekingen in Kalidjati zelfs met geen

tier van zondag I maart, de dag van de Japanse landingen, af een veel te gunstig beeld
van de situatie gegeven, althans gesuggereerd hadden. Het communiqué had op
zondag, gelijk al vermeld, gesproken van 'krachtige tegenstand op alle drie invalspun-
ten', op maandag van 'een uitmuntende offensieve geest' der Knil-troepen, op dinsdag
van hun 'grote hardnekkigheid en offensieve geest' en op woensdag van 'heldhaftig
en moedig verzet van onze troepen'. Van de op donderdag, vrijdag en zaterdag
uitgegeven communiqués kennen wij de tekst niet, maar wij weten wel dat het
communiqué van zaterdag, aldus de als radio-omroeper bij de Generale Staf gemo-
biliseerde cabaretier Wim Kan, 'onder eindeloze discussies' werd geformuleerd. Er
kwam in te staan: 'De toestand is ernstig, doch niet hopeloos.' 'Ik was er bij', schreef
Kan, 'toen de tekst werd opgesteld en hoorde iemand, die zich met hand en tand
tegen deze misleidende woordkeuze verzette, opmerken: 'Zet dan liever: de toestand
is hopeloos, doch niet ernstig!" (Wim Kan en Corry V.onk: Honderd dagen uit en thuis
(1963), p. 19)
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