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woord genoemd. De Japanners vielen hen niet aan; het kan zijn dat zij
niet eens wisten waar de Blackjorce was.

Blackburn kwam opnieuw in contact met Sitwell - nu vernam hij dat
diens hoofdkwart.ie~. het radiobericht naar Australië niet had kunnen
verzenden. Er zou dus geen hulp komen. Hij bevond zich met zijn
Blackjorce in een onbekend gebied en zou, als het tot strijd kwam, de
wegen moeten verlaten om zich in de bergen terug te trekken waar zijn
troepen geen bescherming zouden kunnen vinden tegen de zware regens
van de natte moesson. Medische voorraden ontbraken. In die omstandig-
heden achtte hij voortzetting van de strijd zinloos; daaromtrent zond hij
een bericht naar Bandoeng. Op donderdag 12maart haalde hem een auto
op die .hern naar Bandoeng bracht waar hij in het hoofdkwartier van de
Sjoji-brigade samen met Sitwell, Maltby en een Amerikaanse kolonel
de overeenkomst tekende die de onvoorwaardelijke overgave van alle
Australische, Britse en Amerikaanse militairen inhield.'

Datwas het einde van de geregelde strijd op West-Java.

*

Wij komen nu tot de gevechten op Midden- en Oost-Java.
De Japanse strijdmacht die in de nacht van zaterdag 28 februari op

zondag 1maart bij Rembang werd ontscheept (zie kaart XVII op de pag.'s
I002-1003), bestond uit de 48ste infanterie-divisie die in eerste instantie
naar Soerabaja en de Sakagoetsji-brigade die naar Tjilatjap moest opruk-
ken. Die brigade was het die te maken kreeg met de eenheden van de
door generaal-majoor P. A. Cox gecommandeerde 4de 'divisie'. Daar was
niet veel meer van, over. Krachtens het op 23 februari in Bandoeng
besproken besluit, de verdediging van Java te concentreren op die van
West-Java, had generaal Cox, zoals wij eerder in dit hoofdstuk vermeld-
den, het gehele 4de regiment infanterie moeten afstaan (en bovendien
bijna al zijn transportmiddelerr en zijn enige afdeling bergartillerie);
nadien had hij voor de verdediging van een gebied dat tweemaal zo groot
is als Nederland, nog slechts de beschikking over twee eskadrons cava-

I Aan deze capitulatie onttrok zich een groep van ruim vijftig militairen: hoofdzake-
lijk grondpersoneel van de' RAF en 'enkele Australiërs. Deze groep bereikte het bij
Tjilatjap liggende eiland Kembangan en werd daar in april '42 door een Amerikaanse
onderzeeboot opgehaald.
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