DE STRIJD OP MIDDEN-JAVA

lerie, enkele afdelingen Landstorm (oudere reservisten dus), een aantal
Stadswachten en de Groep-Zuid; deze laatste, gecommandeerd door
kolonel P. Scholten, bestond uit ruim twee infanterie-bataljons (waarvan
één na de val van Kalidjati naar Bandoeng werd verplaatst), een aantal
inheemse kort-verband-militairen en de twee aloude inheemse hulp-
korpsen in de Vorstendommen van Midden-Java: het Legioen van de
Mangkoenegara en het Legioen van de Pakoe-Alam. Die twee legioenen
zouden overigens in Djokjakarta en Soerakarta niet behoeven te vechten,
want het Algemeen Hoofdkwartier had generaal Cox opgedragen, die
twee steden alsmede Magelang en Semarang niet te verdedigen.

Generaal Cox kon enkele belangrijke opdrachten doen uitvoeren: de
aardolie-installaties van Tjepoe werden, zoals al vermeld, op zondag
1 maart vernield; hetzelfde geschiedde met de haveninstallaties van
Semarang (nogal chaotisch, zoals bleek), Pekalongan en Tegal. Nadien
restte de Knil-eenheden niet veel anders dan terugtrekken — een terug-
tocht die moeilijk was doordat talrijke wegen versperd waren door
inheemse vluchtelingen die aan het oorlogsgeweld trachtten te ontko-
men. Door de cavalerie-eskadrons werd die terugtocht bekwaam uitge-
voerd: op verscheidene plaatsen brachten zij de Sakagoetsji-brigade ge-
voelige verliezen toe.

Tjilatjap werd op vrijdagavond 6 maart door de Groep-Zuid ontruimd
maar dat betekende niet dat de Sakagoetsji-brigade er kon binnenrukken:
niet ver beoosten Tjilatjap komt een noord-zuid stromende rivier in de
Indische Oceaan uit en achter die rivier gingen de Knil-troepen, voor
zover nog aanwezig (ook hier waren vele inheemse militairen gedeser-
teerd), in stelling. Nadat zij enkele Japanse pogingen om de rivier over
te steken hadden afgeslagen, moesten zij toch zaterdagavond die stelling
ontruimen; zij vielen in goede orde westwaarts terug en zetten op zondag
hun verzet voort.

Maandagochtend vernamen Cox en Scholten door de radio dat de
algemene capitulatie van het Knil een feit was. Cox deed vervolgens aan
de commandant van de voorhoede van de Sakagoetsji-brigade weten dat
ook hij besloten had, zich met zijn troepen over te geven. Die capitulatie
werd geregeld in de pendoppo' van een assistent-wedono, waar een lange
tafel was geplaatst met daaromheen een Japanse kolonel, zes andere
Japanse officieren, Cox, Scholten, enkele andere Knil-officieren en een
Japanse tolk die het Maleis meester was. ‘Rondom ons’, aldus later
Scholten,

! De overdekte openlucht-ontvangstruimte.
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