
DE STRIJD OP OOST-JAVA

en reservisten van de kust- en luchtdoelartillerie, allen onder bevel van
de artilleriecommandant van Soerabaja, kolonel P. H. T. van der Steen,
zelf trok hij op donderdag 5 maart met het gros van zijn troepen,
voorzover nog bijeen (vele inheemse Knil-mannen waren gedeserteerd),
zuidwaarts. Daarbij werd slag geleverd tegen uit het westen naderende
Japanners; toen dezen tanks inzetten tegen de Knil-troepen, die ook al
herhaaldelijk waren gebombardeerd, brak paniek uit - het was dan ook
in wanorde dat een deel van de eenheden in de richting van Djember
trok, een ander deel, waarbij zich generaal I1gen met zijn staf bevond, in
die van Malang. Niet ver van beide plaatsen lagen de depots die voor de
guerrilla waren ingericht.

Op zondag 8 maart hoorde I1gen de radiomededeling dat het Knil niet
langer als eenheid bestond en dat hij met zijn troepen de strijd moest
voortzetten; hij gaf opdracht, tot de guerrilla over te gaan. Die opdracht
handhaafde hij, toen hij maandagochtend Radio Bandoeng hoorde om-
roepen dat het Knil als geheel had gecapituleerd, maar toen hij later in
de ochtend het telegram van ter Poorten ontving waarin deze berichtte
dat hij zijn mededeling van donderdag dat elk door hem te geven
capitulatiebevel genegeerd moest worden, had ingetrokken, besloot ook
I1gen zich over te geven; hij deed dat in Malang. Apart gaf zich nog de
groep van kolonel van der Steen over die, slechts de Stadswacht in
Soerabaja achterlatend (de Japanners, wier tankaanval op vrijdag afgesla-
gen was, trokken er zondag binnen), naar Madoera was overgestoken.
Daar bleek dat het inheemse hulpcorps, het Korps Barisan, goeddeels
verdwenen was - van der Steen zond het deel dat nog bijeen was, naar
huis en stak op maandag 9 maart naar Soerabaja over om aan de Japanners
te berichten dat ook hij zich met zijn gehele groep overgaf.

*

Ten tijde van de capitulaties bevonden zich op Java enkele tienduizenden
militairen: militairen van het Knil en voorts Britten, Australiërs en
Amerikanen. De meesten waren in grotere eenheden bijeen, sommigen
evenwel waren her en der verspreid in kleine groepen. Er zijn er onder
die militairen geweest die getracht hebben, zich aan krijgsgevangenschap
te onttrekken; bij elkaar deden dat vele honderden, maar, naar aangeno-
men wordt, minder dan duizend. Van wat zij op Midden- en Oost-Java
hebben ondernomen, weten wij niets, behoudens dan dat er aanwijzin-

1073


