
POGINGEN TOT EEN GUERRILLA

en dat de gezagvoerder daardoor op vrijdag 6 maart niet samen met de
'Poelau Bras' had kunnen uitvaren (het schip waarmee o.m. schout-bij-
nacht van Staveren was vertrokken en dat zaterdag door de Japanners tot
zinken was gebracht). De Australische kapitein kreeg van de gezagvoerder
van de 'Siberg' te horen dat hij wel voldoende olie aan boord had maar
dat hij voor de bediening van de motor drie scheepsmachinisten nodig
had. Die bleken niet te vinden. Aan de Wijnkoopsbaai kregen de Austra-
liërs alle mogelijke hulp van het Knil-detachement dat er zich bevond
en dat nog geen Japanner onder ogen had gekregen. Op 15 maart nu
hoorden deze Australiërs dat zich in de bergen bezuiden de weg van
Soekaboemi naar de Wijnkoopsbaai Engelse officieren bevonden. Een
sergeant van het Knil bracht de Australische kapitein en een Australische
luitenant naar een plaats waar een goudmijn was en waar de Australische
pioniers in de barakken der inheemse arbeiders zouden kunnen worden
ondergebracht. Terwijl die pioniers met vrachtauto's van het Knil werden
opgehaald, leidde een Zwitserse employé van de mijnbouwmaatschappij
de twee Australiërs naar een Zwitserse geoloog, Paul Vogt, die dieper in
de bergen een uitwijkkamp had ingericht voor de gezinnen van de
inheemse mijnemployé's. Naar dat kamp kwam een van de officieren toe
van wier aanwezigheid de Australiërs hadden gehoord: het bleek een
officier van de Britse Intelligence te zijn, de Zuidafrikaan Lieutenant-
Colonel Laurens van der Post. .

Van der Post, die in '40-'41 in Noordoost-Afrika allerlei operaties
tegen de Italianen had ondernomen, was ca. 20 februari op Java aange-
komen. Zijn opdracht was toen, Britse militairen die op Malakka waren
achtergebleven, te helpen naar Sumatra te ontkomen. Die opdracht bleek
onuitvoerbaar. Vervolgens kreeg hij als taak, aan Java's zuidkust een plaats
te vinden van waaruit Wavell met een snel schip zou kunnen vertrekken
- hij vond plaats èn schip maar geen van beide werd gebruikt, want er
kon aan Wavell een vliegtuig ter beschikking worden gesteld. Vervolgens
werd hem opgedragen, na een eventuele capitulatie op Java Britse en
Australische militairen die van het eiland wilden ontsnappen, bijeen te
brengen met het oog op hun mogelijke evacuatie. Het was toen Lovink
die hem in. Batavia zei dat de betrokkenen eerst tot de guerrilla moesten
overgaan. Voor die guerrilla koos van der Post Java's zuidwesthoek uit:
een gebied met weinig wegen, dat zich, meende hij, goed voor de
guerrilla leende. Hij ging voorbereidingen treffen in Soekaboemi en toen
hij die plaats, na het bericht van de capitulatie van het Knil vernomen te
hebben, verliet, had hij een zender bij zich - het derde nl. van de drie
moderne apparaten, hetwelk, gelijk eerder vermeld, voor Noord-Sumatra
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