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bestemd was maar dat men niet meer daarheen had kunnen brengen. Met
een kleine groep Britse militairen, onder wie enkele officieren, trok van
der Post de bergen in (Knil-militairen die van zijn voornemen wisten,
weigerden mee te gaan maar stonden wel wapens en munitie aan hem
af) - hij was het die met hulp van de Zwitser Vogt een kamp kon inrichten
bezuiden de eerder bedoelde goudmijn. Bij hem voegden zich dus de
bijna zeventig Australiërs die op hun beurt van het Knil-detachement
aan de Wijnkoopsbaai wapens en munitie meegekregen hadden. Eind
maart had hij, schreef hij later, 'nearly one hundred man' bijeen, 'mostly
Australian stragglers.' 1

De positie van deze groep was van meet af aan moeilijk. Wat van der
Post aan wapens, munitie en levensmiddelen bezat, was voor een enigs-
zins langdurige strijd onvoldoende. Hoogst teleurstellend was voorts dat
hij met zijn zender geen contact kon krijgen met het Britse hoofdkwartier
op Ceylon, en hinderlijk was dat zijn groep een ernstig tekort had aan
geneesmiddelen - velen gingen lijden aan allerlei tropische ziekten die
niet of niet voldoende bestreden konden worden.

Spoedig trachtten Japanse patrouilles de groep van van der Post uit te
schakelen. Dat leidde tot schermutselingen waarbij de Japanners verlie-
zen leden - de groep wist steeds uit te wijken. Op 20 april evenwelliepen
van der Post en ca. twintig andere guerrillastrijders de Japanners in de
armen - wellicht zouden zij ter plaatse zijn neergeschoten als niet van
der Post, die in het midden van de jaren '20 aan boord van een Japans
schip naar Japan was gereisd waar hij geruime tijd had vertoefd, de
Japanners in verwarring had gebracht door hen tot hun verrassing in het
Japans aan te spreken. Dat hij was uitgeschakeld, was een zware klap voor
de nog in vrijheid zijnde guerrillastrijders. Zij verdeelden zich in groepjes
die zich overdag in de bergen schuilhielden en soms des nachts, vooral
ook op zoek naar voedsel, naar de dessa's afdaalden. Omstreeks I mei zag
de Australische kapitein geen gat meer in voortzetting van de strijd: hij
trok met een.Australische luitenant en twee lagere Australische militairen
naar de zuidkust, in de hoop daar alsnog scheepsgelegenheid te vinden
- de vier zijn spoorloos verdwenen. De resterende Australiërs en Britten
vielen de een na de ander in Japanse handen, als laatsten op 2 augustus
één Australische luitenant en twee Australische soldaten. Ook de Zwitser
Vogt werd gearresteerd - hij werd door een Japanse rechtbank tot een
lange gevangenisstraf veroordeeld.

t L. van der Post: 'The story of no. 43 Special Mission' (z.d.), p. 5 (IC, 8r 274).


