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eiland ... Toch werden er ook plunderingen en brandstichtingen gemeld uit
plaatsen aan de noordkust van Midden-Java, waar het Japanse leger zich pas
geruime tijd na de capitulatie liet zien.”!

Waren, zoals in Semarang, het BB-apparaat, de politie en de Stadswacht
weggetrokken, dan werd het plunderen uiteraard in de hand gewerkt,
a fortiori wanneer, zoals 66k in Semarang geschiedde, alle gevangenen
waren vrijgelaten. Bleven het BB-apparaat, de politie en de Stadswacht
ter plaatse, dan waagde men het meestal niet tot plunderingen over te
gaan. Voor de omvang maar tegelijk voor de beperktheid der plunde-
ringen wordt een aanwijzing gegeven door het feit dat van de 380
Gouvernementspandhuizen op Java 43 geplunderd werden — 337 dus niet.
Diegenen die die pandhuizen plunderden, eigenden zich daar hun eigen
beleende goederen of die van andere inheemsen toe, maar elders waren
het in de regel bezittingen van Europeanen en Chinezen die geroofd
werden — ook werden op Java rondtrekkende Chinese geldschieters het
slachtoffer van woeste aanvallen. Soms werden niet alleen door Europe-
anen maar ook door vermogende Chinezen en Arabieren haastig groepen
gevormd die plunderaars op afstand hielden. Op enkele particuliere
landerijen waar grote suikerplantages lagen, werden niet alleen de huizen
van Europese administrateurs en employé’s geplunderd maar werden ook
die Europeanen, als zij niet tijdig hadden kunnen ontkomen, vermoord.

Omvangrijk waren de plunderingen vooral geweest in Tangerang
bewesten Batavia, waar een groot deel van de inheemse bevolking te
hoop gelopen was tegen de Europeanen — slechts door een vlucht naar
Batavia hadden zij, nadat de Veldpolitie er vandoor was gegaan, het vege
lijf kunnen redden; twee assistent-wedono’s waren doodgeslagen. ‘Het
was’, aldus een Nederlander die korte tijd later Tangerang bezocht,

‘of er een vlaag sprinkhanen overheen was gegaan. Alle huizen waren volkomen
leeggestolen, de ramen en deuren waren zelfs meegenomen naar het binnenland.
Chinese winkels waren geplunderd en vele Chinezen door de bevolking ver-
moord’ —~

hier trachtten de Chinezen (er woonde in Tangerang een naar verhouding

grote Chinese bevolkingsgroep) korte tijd later gewapenderhand hun
gestolen bezittingen terug te krijgen, waarna de Japanners, die al talrijke

! F. Hiisken: ‘Islam en ruraal verzet tijdens de Japanse inval in Midden-Java in 1942’
(1983), p- 4.
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