PLUNDERINGEN DOOR INHEEMSEN

plunderaars hadden terechtgesteld, bekend maakten dat iedereen die
onrechtmatig verkregen goederen kwam inleveren, niet gestraft zou
worden — de plunderaars smeten toen zoveel gestolen meubelen in de
rivier dat de sluis bij Tangerang verstopt raakte.'

De schrijfster Beb Vuyk zag op 10 maart, daags dus na het bericht van
de algemene capitulatie van het Knil, hoe bij Soekaboemi een Chinese
toko werd geplunderd door ‘een duizendkoppige menigte’ die er zich
zwijgend heen begaf:

‘De stroom ging door het huis, van voren naar binnen en van achter er weer
uit, en sleurde de winkel leeg. ledereen nam wat mee, blikjes en flessen, rijst en
suiker die in hun slendangs werden gestort. Stil, donker en onafgebroken vloeiden
de mensen het huis in. De Chinese eigenaar stond bij de deur met een klein kind
op zijn arm. Niemand zei wat tegen hem en hij zei ook niets, geen verweer en
geen protest, alsof het niet zijn dingen waren die zij meesleepten. De lagere
planken waren al leeg. Een man klom op een krukje en reikte blikjes aan, die op
de toonbank werden gezet en door anderen meegenomen. De Chinese vrouw
zat op een stoel, ze was zwanger en hield haar handen over haar buik gevouwen.
Twee kleine jongens stonden naast haar met verbaasde gezichtjes. Een oude man
haakte de weegschaal los en een halfwas meisje nam de gewichten. Nu stond een
andere man vlak voor de Chinese vrouw. Hij hield zijn schouders iets gebogen
en de handen samengevouwen, zoals de beleefdheid eist. Hoewel ik niets kon
verstaan, was ik zeker dat hij ‘Ma’af’, ‘Neemt u mij niet kwalijk’, zei. Dadelijk
daarop stond de vrouw op en ging iets terzijde. Hij nam de’stoel waarop zij
gezeten had, en droeg die weg. Twee mannen lichtten de luiken uit hun schar-
nieren, twee anderen deden hetzelfde met de deur. De winkelruimte was nu
vrijwel leeg. Er werd een ladder gebracht en tegen het dak gezet, onmiddellijk
vormde zich een rij die de dakpannen begon door te geven.’?

Aggressiever ging het toe in Soerakarta waar, toen de gouverneur
donderdagochtend gevangen was genomen, grote menigten inheemsen
door de straten snelden op zoek naar buit. De Europeanen vluchtten hun
huizen uit, vaak door rovers achtervolgd — de meesten namen de wijk
naar de achtergalerij en de tuin van het gouverneurshuis. Er kwamen hier
ca. veertienhonderd Europeanen bijeen. Dreigend omsingelden Javanen
’s nachts het pand, maar zij werden door de Japanners verdreven. Alle
verlaten huizen waren inmiddels grondig geplunderd.

' C. van der Grift: Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping, p. 3.
2 Beb Vuyk: ‘Uit een Indisch dagboek’ in Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog
en verzet (1962), p. 248.
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