
ISLAMIETISCHE EXTREMISTEN

zou hebben vergiftigd met doopwater. Het zendingsziekenhuis werd
zondagavond 8 maart door een groep met geweren en kapmessen bewa-
pende inheemsen bestormd en geplunderd, de aanwezige arts weid
afgeranseld en drie ernstige patiënten die men niet tijdig in veiligheid
had kunnen brengen: een Javaan en twee overlevenden van de Britse
jager die in de avond van de Slag in de Javazee op een mijn was gelopen,
werden in de put van het ziekenhuis geworpen en gestenigd; vervolgens
werd het ziekenhuis in brand gestoken. Daags daarna werd een kolonie
van leprozen aangevallen - de predikant die de patiënten niet in de steek
had willen laten, werd met stenen gedood.

Nadien werden enkele dorpen waar Javaanse Christenen woonden,
aangevallen - de meeste inwoners vluchtten de bossen in. Nadat enkele
leiders van deze dorpen meegedeeld hadden dat zij naar de Islam wilden
overgaan, werd dat voorbeeld door anderen gevolgd die vervolgens
gedwongen werden, eigenhandig hun kerken af te breken.

Pas na ongeveer anderhalve week werd de orde met hulp van de regent
hersteld, vooralook door de komst van twintig gewapende Stadswachten
uit Semarang die met verlof van de Japanners hadden mogen ingrijpen.
De leider van de Islarnietische strijdbeweging werd gevangengenomen
en in een nabije gevangenis hetzij door de gevangenispolitie, hetzij door
de Stadswachten doodgeschoten. Nadien werden nog door de Japanners
enige loerah's (dorpshoofden), wier dessa's aan de opstand hadden mee-
gedaan, ter plekke onthoofd en werden verscheidene kiaji's (dorpswets-
geleerden) gevangengenomen.

Niet ver van de streek nu, waar het tot die uitbarsting kwam, waren
de bij Rembang gelande Japanners met blijdschap ontvangen door, aldus
Hüsken, 'locale welkomst-comité's' die hen als 'bevrijders' begroetten.'
De Stadswacht die ten noordoosten van Semarang ingreep, zag bij
aankomst in Semarang dat aan alle inheemse gezinshoofden een Japans
vlaggetje was verstrekt; 'dat. waaide', aldus de legerpredikant ds. J. C.
Hamel,

'ook werkelijk van schier elk hutje of winkeltje. Wij zagen hoe het Indonesische
personeel van het Bureau voor Openbare Werken zorgvuldig zijn barnboehoeden
beschilderde in de nieuwe kleuren: wit-rood. Weliswaar was de houding van de
Indonesische bevolking langs de weg Magelang-Semarang nog-niet uitgesproken
anti-Europees, doch de mensen verkeerden wel in een feestroes."

I A.v., p. 14. 2 J. c. Hamel: Soldatendominee, p. 39.


