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Eén gebied was er in Indië waar een georganiseerde Vijfde Colonne wel
degelijk op aanzienlijke schaal tot actie overging: Atjeh. Dat behoeft geen
verbazing te wekken: men had zich daar een generatie tevoren veertig
jaar lang gewapenderhand tegen de vestiging van het Nederlands kolo-
niaal gezag verzet en nadien was het ook in de jaren '20 en het begin van
de jaren '30 enkele malen tot geweldsuitbarstingen gekomen.

Noord- en Midden-Sumatra / De rest van de Grote Oost

Twee Japanse legers moesten Sumatra veroveren: het Zestiende Zuid-,
het Vijf-en-twintigste Midden- en Noord-Sumatra. Een deel van de tot
het Zestiende Leger behorende j Sste infanterie-divisie maakte zich, zoals
eerder bleek, midden februari met steun van parachutisten meester van
Palembang en rukte vervolgens (zie part XV op pag. 857) naar Oosthaven
en Benkoelen op - de actie tegen Midden- en Noord-Sumatra werd pas
later ondernomen omdat het Vijf-en-twintigste Leger na de volledige
verovering van Malakka en Singapore enige tijd nodig had om het
oversteken van Straat Malakka voor te bereiden. Dit betekende niet dat
Midden- en Noord-Sumatra injanuari en februari van oorlogshandelin-
gen verschoond bleven: het gehele gebied lag binnen de actieradius van
de Japanse luchtmacht die de vliegvelden op Malakka in gebruik was
gaan nemen, en er werden dan ook in de genoemde maanden verschei-
dene malen doelen op en bij Midden- en Noord-Sumatra gebombar-
deerd. Wij herinneren er aan dat de 'Van Imhoff' op 19 januari niet ver
van Nias tot zinken werd gebracht. Ruim een week .later werd de haven
van Padang op twee opeenvolgende dagen, 27 en 28 januari, door de
Japanners gebombardeerd - afweer was er nauwelijks (alleen de torpe-
dobootjager 'Van Nes' die naar overlevenden van de 'Van Imhoff' -ramp
op zoek had willen gaan en naar Padang was teruggekeerd, kon de Japanse
toestellen beschieten), op één schip na dat zich goed gecamoufleerd had,
werden alle in de haven liggende schepen getroffen, de haveninstallaties
werden zwaar beschadigd en een deel van het inheemse havenpersoneel
verdween en keerde niet terug. Pas na ongeveer een week mochten
schepen Padang weer aandoen om er te bunkeren, maar alleen des nachts.
Ook andere Midden- en Noordsumatraanse havens werden in januari
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