
JAPANSE LUCHTAANVALLEN

gebombardeerd, o.m. (zie kaart XIX op blz. 1094) Belawan, de afvoerha-
ven van het gebied van Deli, en Sabang, de havenplaats die op een klein
eiland voor de noordpunt van Atjeh ligt. In Sabang was vroeger een
marinesteunpunt gevestigd geweest - de frequentie van de japanse
luchtaanvallen (de plaats werd van midden januari af haast dagelijks
aangevallen) leek er op te wijzen dat de japanners op verouderde spio-
nage-gegevens afgingen; ook hier bleek het door het wegtrekken van
inheemse havenarbeiders moeilijk, het havenbedrijf aan de gang te
houden.

Dat Midden- en Noord-Sumatra, gegeven hun uitgestrektheid en de
weinige troepen die er waren, slechts korte tijd verdedigd zouden kunnen
worden, was het gouvernement en het Algemeen Hoofdkwartier duide-
lijk - zodra bleek dat de japanners op Malakka snel vorderden, werden
dan ook maatregelen genomen om te bereiken dat zij op economisch
gebied van een verovering van Midden- en Noord-Sumatra zo weinig
mogelijk profijt zouden trekken, Men ging niet tot vernieling van com-
plete industriële installaties over maar nam in het kader van het algemene
vernielingsbeleid dat slechts beperkte vernielingen beoogde, de voor-
naamste onderdelen van bepaalde machines weg, zo bij het in de Riouw-
archipel gelegen bauxietbedrijf en bij de palmolie- en rubberbedrijven
in het gebied van Deli; de aardolie-installaties in het sultanaat van
Langkat werden op II februari vernield - vier dagen dus voordat het
japanse Zestiende Leger zich meester maakte van de grote raffinaderijen
bij Palembang, waarvan één grondig was vernield. Eind januari en begin
februari werden voorts (wij wezen daar al op) veel vrouwen en kinderen
van Europeanen naar java geëvacueerd.

*

De vorming van een japanse Vijfde Colonne in Atjeh en elders op
Sumatra is voortgevloeid uit een veel wijder japans plan - een plan dat
niet betrekking had op Nederlands- maar op Brits-Indië. In de visie van
de japanse machthebbers moest ook Brits-Indië uiteindelijk deel worden
van de Oost-Aziatische Welvaartssfeer - het in '41 opgestelde plan voor
het Nanjo-offensief voorzag evenwel niet in een verovering van deze
grootste Britse kolonie: japan had er de krachten niet voor. Operaties op
Brits-Indisch gebied werden vooral afgewezen door de opperbevelheb-
ber van de Nanjo-Iegergroep, generaal Teraoetsji, alsook door de chef


