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van de legerstaf in Tokio, generaal Soegijama — zij spraken zich dan ook
beiden uit tegen de verwezenlijking van een project dat de uit Brits-Indié
gevluchte, in Tokio woonachtige nationalist Ras Behari Bose! in de
zomer van 41 aan de legerstaf had voorgelegd: een project om in het
Nanjo-gebied, o.m. met inschakeling van Brits-Indische militairen van
het Indian Army en van er wonende Brits-Indische handelaren (op Ma-
lakka en in Singapore woonden een half miljoen Brits-Indiérs), een
Brits-Indische onafhankelijkheidsbeweging te vormen. Dit project nu
kreeg wel de steun van minister-president Todjo — hij dreef door dat een
officier van de legerstaf, majoor Iwaitsji Foedjiwara, een kleine organi-
satie zou oprichten (de ‘Foedjiwara’- of ‘F-organisatie’) die zich in het
Nanjo-gebied moeite zou gaan geven om de bedoelde onafhankelijk-
heidsbeweging van de grond te krijgen. Met een kleine staf van Japanse
Intelligence-officieren en een aantal deskundigen in Brits-Indische aange-
legenheden (dat waren hoofdzakelijk Japanse handelaren die in Brits-
Indié werkzaam waren geweest) vestigde majoor Foedjiwara zich in
oktober 41 in Bangkok, de hoofdstad van Thailand — met die groep sloot
hij zich op 9 december bij de Japanse troepen aan die in het uiterste
zuiden van Thailand, bij Singora, waren geland. De F-organisatie gaf zich
vervolgens moeite, op Malakka de desertie van Brits-Indische troepen te
bevorderen en de nationalisten onder de Maleiers (bij de op Malakka
wonende Chinezen had zij geen kans) op te zetten tegen de Engelsen.
Het was oorspronkelijk niet de taak van majoor Foedjiwara om zich
met operaties in Atjeh bezig te houden — dat zijn F-organisatie daar toch
bemoeienis mee kreeg, was gevolg van een door Atjehers genomen
initiatief. In havensteden aan de westkust van Malakka, recht tegenover
Atjeh als het ware, woonden namelijk talrijke Atjehers: handelaren en
vluchtelingen, onder die laatsten ook wel Islamietische geestelijken,
oelama’s, die niet anders verwachtten dan dat de Tweede Wereldoorlog
er toe zou leiden dat met Japanse steun een einde kon worden gemaakt
aan het Nederlands koloniaal bewind, en niet aan dat bewind alléén: ook
de traditionele Atjehse hoofden die na de Atjeh-oorlogen het Nederlands
gezag erkend hadden en wier rijkdom in scherpe tegenstelling stond tot
de behoeftige omstandigheden waarin de meeste Atjehers leefden, moes-
ten ten val worden gebracht — de Islam moest triomferen over de adat!
In de loop van de jaren ’30 waren steeds meer Atjehers die dubbele

' Deze hebben wij eerder vermeld als een van de sprekers op een in september '40
in Tokio gehouden openbare vergadering ter ondersteuning van Kobajasji’s econo-
mische missie naar Batavia.
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