
DE 'F-ORGANISATIE'

doelstelling gaan nastreven en uit een Islamietische schoolbeweging was
in mei '39 een nieuwe groepering ontstaan, de Persatoean Oelama Seloeroeh
Atjeh (de Vereniging van oelama's van Groot-Atjeh) oftewel de Poesa.
Eerder nog dan door de -Nederlandse gezagdragers was die beweging
door de traditionele volkshoofden als een groot gevaar beschouwd - zij
wisten beter dan die Nederlanders wat in Atjeh was gaan broeien; zij
hadden in '40 en '41 verscheidene voormannen van de Poesa genoopt,
Atjeh te verlaten. De meest actieve en gezaghebbende van de oelama's
die toen naar Malakka had moeten uitwijken, was een zekere Said Aboe
Bakar, die uit Koetaradja afkomstig was.

De Britse historicus Anthony Reid schrijft in zijn in '79 verschenen
werk The Blood of the people. Revolution and the end of traditional rule in
Northern Sumatra, dat Foedjiwara vermoedelijk nooit van Atjeh had
gehoord toen hij op Malakka zuidwaarts trok en dat hij en andere
Japanners volledig verrast werden door het enthousiasme en de vastbe-
radenheid van de daar door hen aangetroffen Atjehers om tegen het
Nederlandse bewind te gaan ageren, 'all the contacts took place at the initiative
of Achinese, who developed what the japanese saw as a simple Fifth Column
operation for intelligence and perhaps sabotage, into a full scale revolt.' I

Said Aboe Bakar kwam eind december '41 of begin januari '42 in
contact met majoor Foedjiwara, bracht in Koeala Loempoer (zie kaart XV
op pag. 857) een groep Atjehers bijeen en maakte op 14 januari aldaar
met Foedjiwara de afspraak dat die Atjehers naar Sumatra zouden over-
steken teneinde er contact op te nemen met voormannen van de Poesa;
dezen zouden dan andere Atjehers gaan recruteren die, zodra de Japan-
ners zouden landen, een armband met een F zouden omdoen om ver-
volgens het opblazen van bruggen en in het algemeen vernielingen door
het Knil te voorkomen, inheemse Knil-militairen tot desertie aan te
zetten, valse geruchten te verspreiden en ook in andere opzichten de
Japanners zoveel mogelijk hulp te verlenen. 'There was apparently', aldus
Reid., 'no suggestion at this stage of an Achinese revolt against the Dutch,'?
Foedjiwara ging op al die suggesties graag in (hij beloofde van zijn kant
dat de Japanse luchtmacht Atjeh niet zou bombarderen), maar aangezien
hij zich op de Brits-Indische zaak moest concentreren, droeg hij het
toezicht op wat de Atjehers zouden ondernemen, aan een andere Japanner
over, Sahei Masoeboetsji. Deze, die twintig jaar lang rubberplanter op
Malakka was geweest (hij sprak vloeiend Maleis), in '38 naar Japan was
teruggekeerd en met Foedjiwara's groep naar Bangkok was gegaan, had

1 Anth. Reid: The Blood of the People, p. 86. 2 A.v., p. 87.
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