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een meester in het persoonlijkespel,hetwelk het oude Atjeh kenmerkte.De taal
des lands sprak hij vloeiend, gedurende een lange reeks van jaren was hij
voorzitter van de examencommissievoor de Atjehse taal.Deze grondige talen-
kennis, alsmedezijn grotejovialiteit kwamen hem in de omgangmet de Atjeher
uitstekend te stade.Opgegroeid in de sfeer van de traditionele Atjehse verzets-
actieswaarin hij zich herhaaldemalen onderscheidde... , kende hij deze in haar
traditionele ondergrond en verloopalsweiniganderen.Het wezenvan de nieuwe
politiek-godsdienstigestromingenwelke in Atjeh naarvoren kwamen ... , bleef
hem echter vreemd'! -

anders gezegd: Gosenson, die in hoofdzaak in contact kwam met de
volkshoofden, onderschatte de kracht van de moderne, zowel tegen het
Nederlands gezag als tegen de volkshoofden gerichte orthodox-Islarnie-
tische stroming die in de Poesa tot uiting was gekomen.

Voor de handhaving van dat Nederlands gezag beschikte hij slechts
over een geringe troepenmacht: begin '40 over vier infanterie-bataljons,
tezamen ca. drie-en-twintighonderd militairen, en over een Korps Ma-
rechaussee dat twaalfhonderd man telde. Al die troepen die in kleine,
zeer verspreid gelegen brigades waren verdeeld, waren louter bewapend
met karabijn en klewang.

Ondanks Gosensons protesten werd de onder hem dienende troepen-
macht van begin '40 af aanzienlijk verminderd: er werden hem infante-
rie-onderdelen ontnomen voor de verdediging van andere delen van
Sumatra, van de Riouw-archipel en van Java alsmede voor de bewaking
van het Duitse interneringskamp op Noord-Sumatra en bovendien wer-
den de onderdelen waarover hij bleef beschikken, zwakker doordat
militairen die van de sterkte afgevoerd werden (hetzij wegens volbrachte
diensttijd, hetzij door hun plaatsing bij kaderscholen of bij nieuw opge-
richte korpsen zoals de vechtwagens en het antitank- en het luchtafweer-
geschut), niet werden vervangen. Begin '41 bedroeg het totaal aantal
militairen dat onder hem diende, nog maar een derde van dat van begin
'40. In '41 werden in een aantal plaatsen, o.a. in Koetaradja, Stadswachten
opgericht waarin ook Atjehers werden opgenomen. Die laatsten moesten
spoedig worden ontslagen; waarom, weten wij niet - het kan zijn dat
zich gevallen hadden voorgedaan waarbij zij met medenemen van hun
wapens waren verdwenen.

De algemene mobilisatie deed in december '41 Gosensons troepen-
macht slechts in geringe mate groeien: ca. honderdveertig reservisten
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