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kwamen op die aan de infanterie-compagnie werden toegevoegd welke
het ten westen van Koetaradja gelegen vliegveld moest verdedigen.
Gosenson ontving enkele automatische wapens maar die moest hij aan
het detachement-Sabang ter beschikking stellen; bovendien werd nog,
zoals eerder vermeld, een honderdtal marechaussees in januari '42 naar
Malakka gezonden om tegen de Japanners te ageren - de kolonel hield
steeds minder troepen over. 'Voegt men hieraan toe', aldus deel VI van
het stafwerk Nederlands-Indië contrajapan, 'dat in Atjeh nergens een goed
functionerende inlichtingendienst was georganiseerd, dan konden ver-
wikkelingen, zich uitende in ernstig verzet, ... niet uitblijven.' 1

Inderdaad, Gosenson werd door de eerste grote golf van sabotage
waartoe het in de nacht van 23 op 24 februari '42 kwam, volledig verrast,
maar hij kon, gelijk al vermeld, de onrust bedwingen. Er werden on-
middellijk versterkingen naar Seulimeum gezonden. Deze traden er op
tegen Atjehers van wie de meesten om de linkerbovenarm een witte band
hadden met daarop in rood de letter F. Dit werd gerapporteerd na de
terugkeer in Koetaradja, 'waar', aldus het stafwerk, 'niemand de betekenis
van dit insigne begreep'? - dat een pro-japanse F-organisatie was gaan
ageren, bleek er pas in het verhoor van een Menadonese Knil-militair
die herhaaldelijk bewonderend over de Japanners had gesproken en, na
gearresteerd te zijn, bekende dat hij tot die organisatie was toegetreden.

Onder bevel van de commandant der marechaussee, majoor F. W.
Palmer van den Broek, slaagden marechaussee-brigades er in, in Seuli-
meum en omgeving verdere sabotage te voorkomen. Veiligheidshalve
concentreerde kolonel Gosenson meer van dergelijke brigades in Koe-
taradja en liet hij het detachement-Sabang, op een kleine groep militairen
na, naar Atjeh terugkeren (de meeste aut-omatische wapens van dit deta-
chement moest hij evenwel aan de Knil-troepen op Midden-Sumatra
afstaan) - zou het voldoende zijn? Dat moest men betwijfelen: de
bedrijvers van de sabotage had men niet kunnen vinden. Nog bedenke-
lijker was dat na de eerste grote sabotagegolf een aantal volkshoofden
verdwenen bleek te zijn. Binnen die groep der volkshoofden was zich
namelijk, zonder dat Gosenson dat besefte, een splitsing gaan aftekenen:
bedreigd door de Poesa hadden sommigen besloten steun te zoeken bij
de Nederlanders, anderen waren voornemens, de Poesa de wind uit de
zeilen te nemen door zich aan de kennelijk onweerstaanbaar oprukkende
Japanners (Radio Penang had de betekenis van de val van Singapore,
15 februari, duchtig onderstreept) aan te bieden als diegenen die het best
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