
ONRUST IN ATJEH

in staat waren, in Atjeh, zoals dat heette, 'rust en orde te handhaven' - die
laatsten hadden zich van het Nederlands gezag losgemaakt. Sterker nog:
op 4 maart kwam een aantal van de naar de Japanners overgelopen
volkshoofden in het geheim samen met een aantaloelama's en in die
samenkomst werd besloten dat een van de volkshoofden, Teukoe Nja
Arif 1, voortaan het verzet zou coördineren en zou bepalen, in welke nacht
tot nieuwe, grootscheepse sabotage zou worden overgegaan. Nja Arif
bepaalde zijn keuze op de nacht van 7 op 8 maart - bericht daaromtrent
werd doorgegeven aan alle groepen van de F-organisatie.

Inderdaad, in die nacht werden in het dal van de Atjeh-rivier tele-
foonlijnen doorgeknipt en wegen opgebroken - de spoorbaan tussen
Koetaradja en Seulimeum werd opnieuw vernield en tot in de onmid-
dellijke nabijheid van Koetaradja werden wegen versperd en bruggen
onklaar gemaakt. In de daarop volgende nacht werd de sabotage herhaald
en werden bovendien pamfletten verspreid waarin de gehele bevolking
tot Verzet werd opgeroepen en ieder die nog aan het Nederlandse gezag
steun verleende, met de dood bedreigd. Op 9 maart ('S morgens was door
de radio bericht ontvangen van de algemene capitulatie van het Knil) gaf
de in Koetaradja geplaatste resident van Atjeh en Onderhorigheden,
J. Pauw, na overleg met kolonel Gosenson opdracht, de nog niet naar
elders vertrokken gezinnen van Europeanen met spoed te evacueren - zij
werden goeddeels met autobussen naar Seulimeum gereden (het baanvak
Koetaradja-Seulimeum kon enkele dagen lang niet gebruikt worden) en
vandaar bracht een trein hen naar Medan.

Twee dagen later, I I maart, belegde resident Pauw in het residentie-
gebouw een bijeenkomst van de voornaamste volkshoofden, waaraan
ook kolonel Gosenson zou deelnemen. Een aantal volkshoofden bleef
weg, acht kwamen er opdagen. Gosenson had kunnen beseffen dat die
acht in de gegeven omstandigheden van een opmerkelijke loyaliteit aan
het Nederlandsgezag getuigden, maar niets daarvan: onder de staat van
beleg was hij bevoegd tot een eigen ingrijpen over te gaan en daartoe
had hij nu besloten. Toen na een betoog van resident Pauw die van de
verschenen volkshoofden eiste dat zij medewerking zouden verlenen aan
het tegengaan van de sabotage, majoor Palmer van den Broek verscheen
en kogels toonde die, beweerde hij, in de voorafgaande nacht afgevuurd
waren op het Knil-bivak in Seulimeum, nam Gosenson het woord,
verweet de aanwezige volkshoofden dat zij nalatig waren geweest om
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