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zouden kunnen handhaven, en Gosenson vertrouwde dat hij, wat hij aan
krachten bijeen had, ongeschonden naar Blangkedjeren zou kunnen
overbrengen, hij 'garandeerde', aldus het stafwerk Nederlands-Indië contra
japan, 'het handhaven van orde en rust in Atjeh.' 1

Voor de terugtocht naar Blangkedjeren waren de onder hem dienende
infanteristen en marechaussees in drie groepen ingedeeld: een groep aan
de westkust onder bevel van kapitein L. H. J. Kloprogge, een aan de
noordkust, bij Koetaradja, onder bevel van luitenant-kolonel C. J. Bek-
kers, en een in het gebied tussen Bireuën en Takingeun die onder bevel
zou komen van majoor Palmer van den Broek.

Wij beginnen met de groep aan de noordkust.
Zodra op 12 maart bericht was ontvangen dat de Japanners begonnen

waren te landen, werd Koetaradja ontruimd: de Knil-eenheden kregen
opdracht, via Seulimeum naar Sigli en vandaar zuidwaarts het binnenland
in te trekken. Toen zij, enkele vooraanstaande Atjehers die zij gearres-
teerd hadden (onder wie de voorzitter van de Mohammadijah in Atjeh),
met zich voerend, Koetaradja verlaten hadden (in hun haast lieten zij er
een aantal militaire verplegers en koks van het militair hospitaal, enkele
verpleegden in dat hospitaal, alsmede de militaire bewakers van het
stationsemplacement achter), 'drong', aldus dr. Piekaar, 'een onafzienbare
menigte van slagwapens voorziene Atjehers [de plaats] binnen, waarop
een plundering en roof zonder weerga volgden.' 2 Twintig achtergebleven
Knil-militairen en ex-militairen en een aantal Europeanen werden door
Atjehers vermoord (over de hier en elders op Sumatra door de Japanners
gepleegde oorlogsmisdaden zullen wij nog schrijven) - de overige Eu-
ropeanen brachten het er levend af doordat opeens de leider van de
Atjehse opstand, Teukoe Nja Arif, verscheen die met zijn gezag, en met
steun van de Japanners, verdere gewelddadigheden wist te voorkomen.

De terugtocht van de Knil-eenheden via Seulimeum, waar zeventig
man achterbleven, naar Sigli' en vandaar zuidwaarts de bergen in, was
moeilijk. Verscheidene inheemse militairen deserteerden en de Japanners
die de terugtrekkenden op de hielen zaten, werden herhaaldelijk door
de Atjehers geholpen. 'Wegens het zeer slechte moreel, een volkomen
gebrek aan vechtlust en', aldus het stafwerk Nederlands-Indië contrajapan",
'het verraad van de Atjehers' ('verzet' dunkt ons een passender term)
besloot overste Bekkers zes dagen nadat hij Koetaradja had verlaten, op

1 Nederlands-Indië contrajapan, dl. VI, p. 95. Z A. J. Piekaar: Atjeh en de oorlog met
japan, p. 124. > Hier werd de assistent-resident op 12 maart door Atjehers ver-
moord. 4 Nederlands-Indië contrajapan, dl. VI, p. 140.

1096


