
TERUGTOCHT DER KNIL-DETACHEMENTEN

18 maart dus, zich aan de japanners over te geven. De zeventig man die
in Seulimeum waren achtergebleven, werden daar onder bevel genomen
door kapitein L. P. E. Kloprogge (een broer van kapitein L. H. J. Klop-
rogge) die eerder die ochtend met veel moeite de laatste trein uit
Koetaradja had laten vertrekken. Deze kapitein ging met zijn militairen
rechtstreeks de bergen in; hij had een week later nog maar ca. dertig man
bij zich die de strijd wilden voortzetten en besloot toen zich aan de
japanners over te geven, 'bij welk besluit', aldus weer het stafwerk, 'de
volkomen vijandige gezindheid van het grootste deel van de bevolking
een voorname rol speelde.' I

Nu de groep aan de westkust.
Hier werd in de nacht van 9 op 10 maart (twee nachten dus voordat

de japanners landden) de plaats Tjalang, waar zich een kleine groep
marechaussee bevond (zie kaart XIX op pag. 1094), door opstandige
Atjehers overvallen. Kapitein L. H. J. Kloprogge trachtte de groep van
Meulaboh uit, de kustweg volgend, te bereiken. Dat lukte. In Tjalang
aangekomen, vernam hij evenwel dat verder noordelijk ook een opstand
was uitgebroken. Hij trok er op af, kwam dus dichter bij Koetaradja,
hoorde op 13 maart van enkele militairen die tot de bezetting van het
vliegveld aldaar hadden behoord, dat de japanners waren geland, en
keerde toen, de japanners van zich afschuddend, naar Meulaboh terug.
In dat gebied was men er toe overgegaan, alle Europeanen in het Knil-
kampement toe te voegen aan de vrouwen en kinderen van inheemse
Knil-militairen - bij elkaar betrof het in dit en in andere kampementen
aan de kust, afgezien nog van de mannelijke Europeanen, ca. drieduizend
vrouwen en kinderen, wier veiligheid gevaar liep van de zijde der
opstandige Atjehers. Er was besloten, hen in de richting van Sibolga naar
een grote cultuuronderneming af te voeren die men via de kustweg kon
bereiken, maar de afstand was groot: ca. 350 km, en in de beschikbare
auto's en autobussen konden slechts vijfhonderd evacués plaatsnemen.
Als eerste taak stelde kapitein Kloprogge zich, deze evacuatie te bescher-
men; nadien wilde hij naar het Alasdal trekken. Marechaussee-groepen
die die bescherming ter hand namen, raakten op verscheidene plaatsen
slaagsmet gewapende Atjehers. Ook moesten aanvallen op kampementen
waar zich de nog niet afgevoerde vrouwen en kinderen bevonden,
afgeslagen worden. Bij al die acties bleken de Atjehers slechts over weinig
vuurwapens te beschikken; de meesten hunner vielen met slag- en

I A.v., p. 142.
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