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stootwapens aan — het gevolg was dat de marechaussees lichte, de Atjehers
zware verliezen leden: verscheidene honderden sneuvelden. Op één plek,
waar de marechaussees in de avond een Islamietisch gebedshuis naderden,
waarbij zich ca. drichonderd primitief gewapende Atjehers hadden ver-
zameld die een zwak-verdedigd kampement wilden overvallen, werden
zij door dezen, aldus het stafwerk’, ‘in het donker blijkbaar voor Japan-
ners aangezien, want zij stormden juichend naderbij. Een salvo maakte
een einde aan hun illusie.’

Van de vrouwen en kinderen kon men slechts een klein deel naar de
zo ver zuidoostwaarts gelegen grote onderneming overbrengen. Dit had
een nadelig effect op de inheemsen onder de Knil-infanteristen en
marechaussees, desertie kwam meer en meer voor. Eind maart besloot
kapitein Kloprogge die toen Bakoengan (zie kaart XIX op pag. 1094) al
achter zich had gelaten en nog ca. honderdveertig militairen bij zich had,
te capituleren. Enkele officieren en minderen wilden de strijd voortzetten
en daartoe noordwaarts naar het gebied van de bovenloop van de Alas
trekken waar generaal Overakker volgens de oorspronkelijke plannen de
guerrilla zou leiden. Onderweg verenigden zij zich met een tweede groep
Knil-militairen die uit het gebied van Medan afkomstig was. De twee
groepen die enkele verliezen hadden geleden (één officier was door
Atjehers gedood, twee waren door de Japanners gevangen genomen en
vermoord), vernamen van inheemsen dat generaal Overakker had geca-
pituleerd — nadien waren achttien man bereid door te vechten. Begin april
bereikten die achttien een kampong op 80 km van Medan. Zij werden daar
door de Japanners ontdekt, ontsnapten (waarbij zeven man deserteerden)
— de resterende elf trokken naar het zuidoosten, hoorden toen dat de
Japanners bepaald hadden dat elke kampong die niet onmiddellijk de
aanwezigheid van Europeanen meldde, zwaar zou worden gestraft en

' Av,p.136. 2 Hetzijn deze marechaussees geweest die, aldus Piekaar, ‘verbitterd’
door de aanvallen der Atjehers ‘en in toenemende mate gedemoraliseerd’, veel van
hun zelfbeheersing verloren. ‘Talrijk zijn de slachtoffers, schuldige en onschuldige,
welke deze opstandige beweging de Atjehers heeft gekost.’ (A. J. Piekaar: Atjeh en de
oorlog met Japan, p. 16s) Reid schrijft over ‘atrocities the demoralized soldiers . . . had
committed’ (Anth. Reid: The Blood of the People, p. 89) en in deel 1 van dr. A. H. Nasutions
geschiedenis van de Indonesische bevrijdingsstrijd wordt in het gedeelte dat de
opstand in Atjeh behandelt (Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, dl. 1, p. 92-98),
vermeld dat alle gevangenen door de marechaussee werden afgemaakt. Niet alleen
mannen maar ook vrouwen hadden het leven verloren — ten behoeve van de wezen
werd in het begin van de Japanse bezetting een weeshuis opgericht, mede ter
herdenking van diegenen die als ‘geloofsgetuigen’ waren gevallen. Het stafwerk
Nederlands-Indié contra Japan maakt van dit alles geen melding.
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