
TERUGTOCflT DER KNIL-DETACflEMENTEN

besloten zich over te geven; op 26 april werden zij naar een krijgsgevan-
genenkamp bij Medan afgevoerd.

Tenslotte de derde groep: die in het gebied van Bireuën tot Takingeun,
de groep van majoor Palmer van den Broek.

Deze groep werd door de Japanse landing bij Idi in tweeën gesplitst:
van het gedeelte dat zich tussen Idi en Medan bevond, bleef één deta-
chement ter plaatse (het gaf zich op 5 april over), een tweede trok naar
Blangkedjeren. De overige Knil-militairen begonnen op Bireuën terug
te vallen met opdracht op de weg vandaar naar Takingeun bij enkele
stellingen halt te houden en de nadering van de Japanners met guerrilla-
acties te vertragen. Op 13 maart bereikten de Japanners van Koetaradja
uit Bireuën - spoedig trokken zij de bergen in naar Takingeun. Bij de
verdediging van de eerste stelling tussen Bireuën en Takingeun werden
door het Knil enige successen geboekt maar het detachement dat die
successen behaald had, kon als gevolg van een ontijdige wegvernieling
de auto's niet meer gebruiken, gaf de tocht naar Takingeun op, bleef in
het terrein, bracht de Japanners af en toe verliezen toe, slonk in aantal
(in hoofdzaak door desertie van inheemse militairen) en vernam op
I april dat majoor Palmer van den Broek zich had overgegeven. Dat deden
toen ook de laatst overgeblevenen: een luitenant, een sergeant en een
Menadonese marechaussee.

De majoor die op 13 of 14 maart in Takingeun was aangekomen, had
.het verloop van de vertragende acties niet afgewacht: op 19 maart, toen
de Japanse voorhoede nog 30 km verwijderd was, besloot hij te capitu-
Ieren; alle transportmiddelen liet hij vernielen. Eén kapitein en drie
minderen waren toen nog bezig, door de. bergen in de richting van
Blangkedjeren te trekken; zij werden niet ver van Takingeun door de
Japanners ingehaald en gaven zich over. Ook enkele marechaussee-
brigades die in Takingeun Palmer van den Broeks capitulatiebevel naast
zich neer hadden gelegd en Blangkedjeren wilden bereiken, werden op
deze wijze krijgsgevangen gemaakt - één groep marechaussees evenwel
niet: die van luitenant H. van Zanten (op hem komen wij straks terug).

De Japanners hadden gehoopt, in Takingeun ook kolonel Gosenson
te vinden, maar die hoop bleek ijdel. De kolonel had met zijn staf
Takingeun op 15 maart verlaten - een bospad volgend kwam hij na een
zware mars van acht dagen door de bergen van Centraal Atjeh in Blang-
kedjeren aan. Hij trof daar ongeveer vijfhonderd Knil-militairen aan die
voor een groot deel afkomstig waren van Sumatra's Westkust. Een deel
van deze troepen wist de uit Takingeun naderende Japanners in een
gevecht verliezen toe te brengen, maar na het gevecht bleek een aantal
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