GENERAAL OVERAKKER VECHT DOOR

Commando Midden-Sumatra was toegevoegd, zouden zich zelfs over
ca. 1000 km moeten verplaatsen.

Toen de Japanners Palembang aanvielen, werden, zoals wij al in het
vorige hoofdstuk vermeldden, de boorputten in het gebied van Djambi
vernield. Achtervolgd door de Japanse troepen die overland zo snel
mogelijk van Palembang naar Djambi waren opgerukt, trok het in Djam-
bi geplaatste Knil-detachement tenslotte terug in de richting van Padang;
de inheemse militairen hadden hun gezinnen moeten achterlaten, het-
geen hen deprimeerde. Bij hun terugtocht konden de Knil-troepen
gebruik maken van auto’s, maar die moesten zij laten staan bij een rivier
waar in de verwarring een brug te vroeg was opgeblazen. Ongeveer
halverwege Djambi en Padang verenigden de terugtrekkende detache-
menten zich op 2 en 3 maart met drie compagnieén die op 28 februari
onder commando van majoor C. F. Hazenberg Padang hadden verlaten.
De verdere terugtocht in de richting van Padang vond onder bevel van
de majoor plaats. Die terugtocht moest plaatsvinden door de bergen van
Midden-Sumatra — men had er, voortdurend door de Japanners achter-
volgd, last van woeste overstromingen waardoor sommige ponten niet
konden varen. Deze colonne-Hazenberg nu was nog, en niet zonder
succes, in contact met de Japanners, toen op 9 maart het radiobericht
kwam van de algemene capitulatie van het Knil. Wat nu? De majoor
besloot, het bericht bij generaal Overakker te verifiéren.

Van datzelfde radiobericht werd ook generaal Overakker in kennis
gesteld. Zijn radioverbinding met Bandoeng (hij had een zender bij zich)
functioneerde niet, zodat hem niet het telegram bereikte waarin ter
Poorten meedeelde dat zijn vier dagen eerder gegeven instructie, onder
alle omstandigheden de strijd voort te zetten, ingetrokken was. Had die
mededeling Overakker wél bereikt, dan zou hij er overigens geen reke-
ning mee hebben gehouden want hij zag, terecht, ter Poorten niet langer
als een autoriteit die vrij was in het geven van zijn bevelen. Nog diezelfde
dag liet hij de instructie uitgaan dat de colonne-Hazenberg en de troepen
aan de westkust zich naar het dal van de Alas moesten begeven. Inderdaad,
van de troepen aan de westkust kwamen, zoals eerder vermeld, ongeveer
vijfhonderd man in Blangkedjeren aan, maar voor de colonne-Hazen-
berg was dat te ver. De majoor bevond zich op 12 maart in Fort de Kock,
toen hij daar vernam dat de Japanners in de voorafgaande nacht bij
Medan waren geland.

Die landing werd uitgevoerd door ca. tienduizend man: keurtroepen
van de Keizerlijke Gardedivisie die gehard waren in de strijd in Mand-
sjoerije en bovendien spoedig aangevuld werden door het bij Idi gelande
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