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pisang-bladen en trekken steeds naar ruwer plaatsen in het oerwoud.' 1

Van Zantens groep slonk; in februari '43 werd de enige sergeant die
bij hem was, met twee inheemse marechaussees gevangen genomen en
op 10 maart, bijna een jaar dus nadat hij er op uitgetrokken was, viel van
Zanten zelf met vijf inheemse marechaussees in een hinderlaag, gelegd
door inheemse politiekrachten. De zes mannen werden door de Japan-
ners, aan wie zij overgedragen werden, wreed mishandeld. Er werd van
Zanten lijfsbehoud toegezegd als hij voor de Japanners als spion wilde
optreden in het grote krijgsgevangenenkamp te Medan; dat weigerde hij.
Een Japanse krijgsraad in Fort de Koek veroordeelde hem ter dood. Het
vonnis werd op 25 oktober '43 voltrokken. Een kleine twee maanden
eerder was zijn sergeant geëxecuteerd.

*

Tijdens en kort na de strijd op Noord- en Midden-Sumatra zijn door de
Japanse troepen verscheidene oorlogsmisdaden gepleegd.

Eerder vermeldden wij dat de trein die Koetaradja op de ochtend van
12 maart verliet, wegreed terwijl een aantal Knil-militairen, hoofdzake-
lijk Ambonnezen en Menadonezen, nog ter plaatse was: militaire ver-
plegers en koks van het militaire hospitaal, enkele militairen die daar
verpleegd werden, en de bewakers van het station. Bij elkaar waren dit
een kleine vijftig militairen. Behalve de verpleegden bleven zij op het
station wachten, hopend dat er nog een trein zou arriveren. Korte tijd
later dwong een groep Atjéhse opstandelingen hen, de wapens af te
leggen. De japanners namen hen in arrest en sloten hen op in de
gevangenis. Daarin kwamen op die dag (de dag waarop elders in Koeta-
radja ca. twintig oud-Knil-militairen door Atjehers werden vermoord)
ook nog enkele andere Knil-militairen terecht: de verpleegden alsmede
enige oud-militairen èn de enige luitenant die uit de behoefte de strijd
voort te zetten, van Sabang was overgestoken. De gevangenen, meer dan
zestig, kregen niets te eten of te drinken. De Japanners verhoorden hen
man voor man. De oud-militairen w~rden vrijgelaten maar op de ove-
rigen, zes-en-vijftig man, werd wraak genomen wegens het feit dat op
het vliegveld bij Koetaradja vernielingen waren uitgevoerd. De mannen
(acht Europeanen en acht-en-veertig Ambonnezen en Menadonezen)

1 D. van Zanten: 'Levensgeschiedenis van H. van Zanten' (z.j.), p. I4 (IC, 3 I20).
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