CONTROLEUR DE BRUYN

en we langs 't huis van de vaccinateur gingen, zat daar een deel van 't personeel
tezamen en zong ‘Een vaste burcht is onze God’.’!

De controleur in het gebied van de Wisselmeren, dr. J. V. de Bruyn,
werd vooreerst door de Japanners niet lastig gevallen; hij bleef met een
groep medewerkers, onder wie een sergeant-radiotelegrafist, een korpo-
raal, zes Indonesiérs en twintig Papoea’s op post, zette zijn bestuurswerk
voort en zond patrouilles uit om militaire gegevens te verzamelen niet
alleen met betrekking tot Nederlands-Nieuw-Guinea maar ook tot an-
dere eilanden in de Grote Oost vanwaar soms handelaren of vissers
berichten naar Nieuw-Guinea overbrachten. Van belang was ook dat hij
regelmatig weerberichten naar Australi€¢ kon laten seinen die voor de
Geallieerde luchtmacht van grote betekenis waren. De Bruyn ontving
veel steun van de Berg-Papoea’s maar had desondanks vaak een tekort
aan voedsel — aanvullende rantsoenen alsook medicijnen werden naar
zijn hoofdpost aan de Wisselmeren (hij had nog twee posten in andere
gebieden) gebracht door Nederlandse Cataling’s die van Australié uit
opereerden en op de Wisselmeren konden landen.

In de tweede helft van mei '43 werd het gebied van de Wisselmeren
door de Japanners bezet. De Bruyn en de zijnen trokken zich dieper in
de bergen van Nieuw-Guinea terug. Hun toch al zo moeilijke bestaan
werd nog aanzienlijk moeilijker en het blééf moeilijk, ook toen zij in
februari ’44 van Australié uit werden aangevuld met een door de Nether-
lands Forces Intelligence Service, de Nefis, uitgezonden z.g. party: een luite-
nant, een sergeant-telegrafist, en twee lagere Indonesische militairen; dit
groepje werd geparachuteerd. De groep-de Bruyn en de tweede groep
wisten zich, hoewel voortdurend door de Japanners opgejaagd, nog vijf
maanden in de bergen van Nieuw-Guinea te handhaven — eind juli "44
werden zij met belangrijke gegevens niet alleen over Nieuw-Guinea
maar ook over Ambon en het daarbij gelegen Ceram van een hooggele-
gen bergmeer af opgehaald door een Nederlandse Catalina.

Op 12 april ’42 landden de Japanners in Manokwari, op de 20ste in
Hollandia.

' N. A van Wijk: ‘Verslag’ (19 dec. 1947), p. 6 (IC, 3 602).

IT13



