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De commandant van de Veldpolitie te Manokwari, J. van Eechoud,
bevond zich op dat moment met zes inheemse politiemannen en zestien
dragers (als zodanig werden gevangenen gebruikt) bezuiden Hollandia
op expeditie; hij had een zender bij zich waarmee hij met de Bruyn en
met de Nederlands-Indische autoriteiten in Australië contact kon opne-
men (niet te vaak, anders raakte de accu uitgeput). en kreeg instructie, in
het gebied te blijven. Aan de Idenburg-rivier, ca. 300 km ten zuidwesten
van Hollandia, vestigde hij een bivak dat hij 'het Bernhardkamp' noemde.
Het was een zware tocht geweest. 'Men marcheert in dit bos', schreefhij
later,

'dagen- en wekenlang, zonder dat men de hemel ziet, anders dan bij het passeren
van rivieren. Het licht is gedempt door het volledig ingesloten bladerdak, zodat
men meestal zelfs niet eens kan zien waar de zon staat.Op langere tochten worden
de gezichten geel, zelfs die van de bruine Indonesiërs. De ondergroei beperkt het
zicht tot 25 à 50 meter en eindeloos kapt men zich een pad door de wirwar heen,
als een,gang door een haag van nooit verminderende dikte. Het is een doordrin-
gen in de eindeloosheid van bomen en struikgewas, waar men kapt en kapt en
stapvoor stapvoorwaarts gaat naar een doel dat niet nader schijnt te komen. Waar
men in een sombere schemering en een altijd broeierige atmosfeer voortworstelt
door de weeë lucht van rottende bladeren en kleverige modder met als enig
uitzicht struiken en bomen' -

niet de 'fysieke ongemakken' noemde hij het zwaarst te verdragen, maar
de psychische druk die dagelijks uitging van 'de somberheid van het
woud.'! .

In het Bernhardkamp aangekomen, besloot van Eechoud de controleur
van Sarmi op te halen (zie kaart XX op pag. I I I I) die hem, ook al per
radio, bericht had dat hij naar een andere kustplaats was getrokken. Hij
zond daartoe enkele politiemannen en dragers uit. Slechts een deel van
dit groepje kwam eind mei bij hem terug, zulks met twee ongunstige
berichten: dat de controleur van Sarmi door ondergeschikten was gevan-
gen genomen en aan de Japanners uitgeleverd en dat van de leden van
het groepj e één politieman en drie dragers er vandoor waren gegaan - van,
Eechoudmoest toen aannemen dat de ligging van het Bernhardkamp aan
de Japanners zou worden bekendgemaakt. Tot acties tegeri hen kon hij
niet overgaan, te minder nu hij moest aannemen dat het inheemse
personeel van de bestuursposten aan de kust naar de Japanners was
overgelopen. tOnder die omstandigheden', zo schreef hij later, 'was het

I J. van Eechoud: Vergeten aarde. Nieuw Guinea, p. 58.

III4


