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beter te proberen of we Australië konden bereiken om ergens actief aan
de oorlog deel te nemen.' 1 Begin juni begon hij met drie prauwen de
Idenburg-rivier op te peddelen, hopend dat hij in drie maanden de Bruyn
aan de Wisselrneren zou bereiken, maar negen dagen na zijn vertrek
ontving hij van de Bruyn radiografisch de mededeling dat hij naar .het
Bernhardkamp moest terugkeren en dat de Nederlands-Indische autori-
teiten in Australië hem daar met 'een kikker met een staart' (van Eechoud
begreep dat daarmee een watervliegtuig bedoeld was) zouden afhalen:
de Idenburg-rivier was er breed genoeg voor. Van Eechoud keerde naar
het Bernhardkamp terug en liet er onmiddellijk een grote brandstapel
gereedmaken om, als zulk een vliegtuig naderde, een rooksignaal te
geven. Inderdaad, op 21 augustus '42 streek een Catalina van de Ameri-
kaanse marine neer, die een Nederlandse luitenant-ter-zee als waarnemer
aan boord had - die luitenant had driemaal met een oude Dorniergepoogd
over de centrale bergketen van Nieuw-Guinea te komen. Dat was drie-
maal mislukt. Tenslotte was hij er met steun van de Nederlands-Indische
autoriteiten in geslaagd, een Amerikaanse Catalina ter beschikking te
krijgen. Van Eechoud en de zijnen werden naar Merauke gevlogen.

*

Langer dan van Eechoud handhaafde zich in het oerwoud een rechtstreeks
uit Manokwari afkomstige groep.

Toen de Japanners, gelijk vermeld, daar op 12 april landden", waren
de vrouwen en kinderen van de inheemse militairen, tezamen ca. twee-
honderdvijftig personen, een kleine twee maanden eerder ondergebracht
in een kamp dat zich ca. 100 km verder zuidelijk aan de kust bevond. De
commandant van het Knil-detachement, kapitein J. H. B.Willems Geer-
oms, een Indische Nederlander, trok nog diezelfde dag het oerwoud in
met een groep van twee-en-zestig van de honderddertig onder hen
ressorterende militairen van wie er zich toen vier op patrouilletocht
bevonden (vier-en-zestig hadden geweigerd om mee te gaan en waren
onvindbaar) en voorts één politieman en zeventien dragers (van wie er

1 A.V., p.262. 2 Ten tijde van die landing stakde commandant van het in Manokwari
gelegen schip van de Gouvernementsmarine, een reserve-luitenant-ter-zee tweede
klasse, zijn schip in brand; hij viel in Japanse handen en werd, nadat hem eerst beide
armen afgekapt waren, in aanwezigheid van zijn vrouwonthoofd; onthoofd werd
ook een matroos eerste klasse.
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