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in de eerste nacht zeven vandoor gingen). De vier die op patrouille waren,
onder wie de reserve-sergeant-majoor P. P. de Kock (ook een Indische
Nederlander), sloten zich spoedig bij de groep van Willems Geeroms
aan. In het eerste bivak, ca. 60 km ten zuidwesten van Manokwari, had
Geeroms het voordeel dat hij levensmiddelen en munitie kon laten
ophalen uit drie depots die hij dieper in de bergen had laten vormen. Hij
stond de eerste maanden bovendien in regelmatige verbinding met het
evacuatiekamp, waaruit zich enkele meisjes en vrouwen bij hem voegden.
Ook werden soms tochten ondernomen om tegen de Japanners aan de
kust te ageren. ‘Dat wij succes hadden’, aldus in 49 een sergeant die zich
bij Geeroms bevond, de Indische Nederlander M. Ch. Kokkelink,

‘bleek wel uit een ultimatum dat de Jap ons zond met de mededeling dat, wanneer
wij onze activiteit niet staakten, onze vrouwen en kinderen onthoofd zouden
worden. Wij hebben ons aan het ultimatum niet gestoord, met het gevolg dat
een aantal vrouwen en kinderen na vreselijke martelingen het leven liet. Spion-
nen brachten ons dit treurige nieuws, doch wisten ons niet te vertellen welke
vrouwen en kinderen vérmoord waren.”!

Drie van de Philippijnen afkomstige Amerikaanse militairen (van wie
één gewond was en spoedig stierf) en één Philippijnse militair wisten,
door Papoea’s geholpen, de weg naar Geeroms’ bivak te vinden. Van
andere Papoea’s, die door de Japanners bewapend waren, hadden Geer-
oms en de zijnen veel last. Midden november werd hun bivak door de
Japanners zelf overvallen. Van Geeroms’ militairen (hij had in eerdere
gevechten acht verloren) sneuvelden er vier. Hoewel hij zich van zijn
depots moest verwijderen en hoewel zijn uvitrusting schamel was gewor-
den (vooral de uniformen hadden in het oerwoud sterk geleden), besloot
hij het bivak te verlaten en zich door de bergen van de Vogelkop naar
een streek dichter bij de kust te begeven ten westen van Manokwari,
waar sagopalmen groeiden welker meel het dagelijks voedsel zou kunnen
opleveren. Niet allen gingen mee, wél één Ambonnees meisje. Hemels-
breed was het een afstand van ca. 100 km maar het werd een ongekend
zware tocht die ongeveer een maand duurde. “We trokken’, aldus Kok-
kelink,

‘door onbewoonde gebieden, over hoogten van 2 800 meter, bijna zonder eten,
gekleed in vellen van geklopte boombast. We staken bergpassen over en trokken
over brede rivieren, verstijfd van de kou en dikwijls te zwak om te lopen. Zeven

' M. Ch. Kokkelink in De Indische Courant, 11 juni 1949 (IC, 3 491).
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