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Nabeschouwing

'Wij hebben in Medan', zo schreefbijna tien jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog de journalist Albert Besnard, 'de drie maanden
waarin de Japanners met fatale regelmaat op ons toetrokken, beleefd. Wij
hebben op de landkaart, als op een thermometer, het afschuwelijke
ogenblik waarop zij binnen zouden vallen' (in Medan, dat niet werd
verdedigd, verschenen de Japanners op 13 maart, vijf dagen na. de
algemene capitulatie van het Knil),

'zien naderen. Afschuwelijk voor ons, want krankzinnig overdreven verhalen
over hun wreedheden gingen hun komst vooraf en de laatste avond vóór zij
binnenrukten, hebben wij ons, wanhopig en gelaten, afgevraagd wat er morgen
met vrouwen kinderen zou gebeuren. Nochtans, ook wij hebben gefuifd en wij
weten nu dat wij dit deden omdat alles ons veel dieper had aangegrepen dan wij
wilden bekennen .

. .. Wij waren niet optimist, wij waren innerlijk overtuigd dat het zou
mislopen, maar wij móchten, wij kónden het niet toegeven. Dan zouden wij
ondergaan vóór de tijd. Wij waren niet weggetrokken uit Indië, ook onze
vrouwen en kinderen niet; dat was toen een enig voorbeeld in het Verre Oosten,
maar wij stonden dan ook met de rug tegen de muur.

Wij hadden ideeën nodig om ons te kunnen handhaven, onweerlegbare,
klassieke ideeën die veracht en waardeloos zijn in tijd van vrede, als ieder zijn
dagelijks werk doet en opgaat in onbelangrijke besognes ... Wij geloofden dat
wij een taak hadden tegenover het vaderland en tegenover het Indonesische volk,
waarmee wij door historie en lot waren verbonden. De koningin vereerden wij
en wij begrepen dat wij alleen door een waardige en onversaagde houding de
eenvoudige mensen die op ons vertrouwden, rustig konden houden .... Wij, met
ons handjevol mensen, ... gingen, toen wij het gevaar zagen naderen, schutteren
met de Stadswachten of in het Vrijwillig Oefencorps met een buikje en met
kortademigheid. Wij waren tragische soldaten, omdat dat alles in de grond
belachelijk was, maar wij deden zo wat wij konden, evenals onze vrouwen die
dienstplichtig werden en die werkten bij allerlei hulpdiensten.

De stemming was verbeten en werd, naarmate de katastrofe naderde, steeds
méér verbeten. Het kon niet anders; wij moesten zó zijn om het uit te houden.
Noem het een bewustzijnsverenging, maar wij gingen geloven dat met de val
van het grondstoffenrijke Indië ook de zaak van de vrijheid zou vallen. Wij
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