
'WIJ STONDEN MET DE RUG TEGEN DE MUUR'

meenden dat de wereld ons moest helpen; daarachter was de laatste troost: de
ondergang met ere.' I .

Een treffende, zij het uiteraard persoonlijke terugblik! En wij willen
er deze slotbeschouwing mee openen omdat er zo duidelijk het drama
in tot uiting komt dat zich in de drie Japanse invasiemaanden heeft
afgespeeld. Wij hebben getracht, er een nauwkeurig beeld van te geven
- beeld in hoofdtrekken, onvermijdelijk, want geschiedschrijving is
steeds samenvatting, en wij zijn ons bewust dat, veelal als gevolg van
lacunes in het beschikbare bronnenmateriaal, de ervaringen van de indi-
viduele mens in onze beschrijving van de drie Japanse invasiemaanden
onvoldoende aandacht hebben gekregen. Of onderschatten wij daarmee
de fantasie van onze lezers? Wij willen het hopen - hopen, dat zij in en
achter ons zakelijk en niet zonder terughoudendheid geschreven relaas
toch steeds de mensen hebben kunnen zien: de kleine groepjes die, uit
Tarakan en uit Balikpapan ontsnapt, weken-, soms maandenlang door het
sombere en woeste oerwoud van Borneo trekken, op de vlucht voor de
Japanners, belaagd door de Dajaks; de militairen van het Knil die het in
de uithoeken van de Buitengewesten, duizend kilometer van het ver-
trouwde Java, zwak-bewapend, verstoken van Geallieerde steun en we-
tend dat zij op geen versterking mogen hopen, moeten opnemen tegen
de verpletterende overmacht van de Japanse invasietroepen; de mannen
van de Militaire Luchtvaart die keer op keer in hun kwetsbare bommen-
werpers en logge jagers opstijgen in het besef dat het geluk moet
meezitten als zij de volgende aanval der Japanse Zero-jagers willen
doorstaan; de opvarenden van de Koninklijke Marine die zich, hoe groot
ook hun plichtsbetrachting, hoe moedig hun inzet, vrijwel weerloos
weten tegen de Japanse bommen en de Japanse torpedo's; de bemannin-
gen van de vliegboten van de MLD die, blind haast van het staren,
terugkeren van verkenningen in het bewustzijn dat op wat zij hebben
waargenomen, nauwelijks adequaat kan worden gereageerd; de vrouwen,
al of niet in een semi-militair verband opgenomen, die zich-met klim-
mende bezorgdheid afvragen of zij hun strijdende man of zoon ooit
zullen terugzien en wat er met hen en de jonge kinderen zal gebeuren;
de troepen der bondgenoten: Britten, Australiërs, Amerikanen, die, veelal
al gedemoraliseerd als gevolg van elders geleden nederlagen en slecht
bewapend, een vreemd en ver eilandenrijk moeten helpen verdedigen;
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