NABESCHOUWING

de mannen van de koopvaardij die, in Singapore, Priok en Soerabaja
ternauwernood ontkomen aan de Japanse bombardementen, weer de
oceaan op moeten waarin vijandelijke onderzeeboten en bovenwatereen-
heden op de loer liggen en waarboven bij daglicht elk moment vijande-
lijke duik- en torpedobommenwerpers kunnen opdoemen; op Java de
velen die naar elders moeten of willen uitwijken en worstelen met de
vraag of zij hun gezin moeten achterlaten of moeten trachten het naar
het chaotische Tjilatjap mee te nemen; ter Poorten die het met de
Combined Chiefs of Staff eens is dat het geen zin heeft, meer troepen in
een verloren zaak te steken, en dan overrompeld wordt met de medede-
ling dat Ajj opperbevelhebber wordt in die laatste, fatale fase; de com-
mandanten van het Knil, aan wie in Bandoeng vijf dagen voor de Japanse
landingen wordt meegedeeld dat zij geen schijn van kans hebben om
straks de strijd te winnen en toch die strijd moeten aangaan; Helfrich
die Indig, zijn geboorteland waaraan hij zijn hart heeft verpand, Java,
zijn geboortegrond, meent te kunnen verdedigen en strijden moet samen
met bondgenoten die het geloof in die verdediging zijn kwijtgeraakt;
Doorman die uitvaart om een zeegevecht aan te gaan dat hij vrijwel zeker
verloren weet; van Starkenborgh tenslotte die al in december vreest dat
het eilandenrijk waarvoor hij verantwoordelijk is, niet behouden kan
blijven maar die, al zijn pessimistische verwachtingen ten spijt, een
toonbeeld wil, ja moet blijven van onversaagd standhouden — hebben
onze lezers hen allen kunnen zien in hun vurig wensen de bondgenoot-
schappelijke zaak te dienen en in hun wisseling van hoop en wanhoop,
hebben onze lezers zich in hun gedachten en gevoelens kunnen verplaat-
sen?

Tragedies van grote gemeenschappen zijn een opeenstapeling van
individuele tragedies — die laatste kunnen in een algemeen geschiedwerk
als het onze op zijn best aangeduid worden maar niet beschreven in de
kracht en de diepte waarmee zij werden ondergaan.

Bij de verovering van de Indische archipel hebben de Japanners slechts
geringe verliezen geleden. Het Nanjo-offensief als geheel heeft hun te
land niet meer dan enkele duizenden gesneuvelden gekost (in Indié
sneuvelden volgens de Japanse gegevens achthonderdvijf-en-veertig Ja-
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