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niet lang geduurd en zijn weinig intensief geweest. De Japanners hebben
op Hongkong, de Philippijnen en Malakka veel zwaardere verliezen
geleden dan in Nederlands-Indië en in eerstgenoemde gebieden zijn ook
de verliezen der bondgenoten aanzienlijk zwaarder geweest dan de
Nederlandse in Indië - procentueel waren de verliezen van het Knil: ca.
I 112 %, overigens ruim tweemaal zo groot als die van de Koninklijke
Landmacht in de Meidagen van '4Q: bij na 0,7%. Wij herinneren er aan
dat, zoals in hoofdstuk I vermeld, van Starkenborgh in de uiteenzetting
die hij op 9 maart in Bandoeng aan een aantal hooggeplaatsten gaf (daags
dus na de zondag waarop het in Kalidjati tot de algemene capitulatie van
het Knil was gekomen), opmerkte, 'dat de campagne op Java aan Neder-
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landse zijde weinig kostbaar aan mensenlevens was geweest en dat dit
allicht als aanduiding zou worden beschouwd dat de strijd met onvol-
doende kracht was gevoerd.'

Wàs dat zo? Had men méér mogen verwachten? Wij zijn geneigd,
die vraag ontkennend te beantwoorden. Zowel in de Buitengewesten als
op Java stond het Knil voor een hopeloze taak: in aantal, bewapening,
geoefendheid en moreel was het verre de mindere van het Japanse leger
en het moest in omstandigheden waarin de Japanners de zee en het
luchtruim volledig beheersten, een strijd aangaan die verloren was van
het moment af waarop vaststond dat Nederlandse bondgenoten noch
voldoende zee-, noch voldoende luchtstrijdkrachten naar de Indische
archipel konden overbrengen.

Wat de zeestrijdkrachten betreft, zijn de uitschakeling van alle slag-
schepen van de Amerikaanse Pacific Fleet in Pearl Harbor en de ondergang
van de 'Prince of Wales' en de 'Repulse' beslissend geweest: pas in mei '42
(wij komen er in ons volgend deel op terug) konden de Amerikanen het
weer ter zee met de Japanners opnemen - de Engelsen trokken in
diezelfde tijd al hun zware eenheden van het door de Japanners gebom-
bardeerde en bedreigde Ceylon terug naar de kust van Oost-Afrika. Wat
de luchtstrijdkrachten aangaat, hebben zowel de Amerikanen als de
Engelsen zich tot het uiterste ingespannen om moderne jagers en mo-
derne bommenwerpers naar Java en Sumatra te transporteren, maar de
tijd werd hun niet gegund om daar een luchtmacht op te bouwen, sterk
genoeg om de heerschappij in de lucht aan de Japanners te betwisten.
Wavell uitte kort na de val van Singapore in een brief aan de Chief of the
Imperial General Staff, generaal Sir Alan Brooke, als zijn opinie, 'that the
race was lost by a month' I - Brereton, voorzichtiger, dacht aan een wat

I Aangehaald in Woodburn Kirby: dl. I, p. 467.

1124


