
'VERY BAD STRATEGY'

langere periode. 'Had the time element been advanced ten weeks, I believe'!
noteerde hij, toen hij in de nacht van 25 op 26 februari naar Brits-Indië
vloog,

'that with the heavy bombers and fighters in Australia and Java, plus those actually en
route via Africa and India or ready for departure in the United States, we would have had
sufficient air power to withstand the Japanese invasion of the Netherlands East Indies.' 1

Tegen de achtergrond van het feit dat de Japanners de wateren in en
bij de Indische archipel beheersten (dat maakte het onmogelijk, voldoen-
de moderne jagers naar Java over te brengen), is de Japanse superioriteit
in de lucht zowel strategisch als tactisch beslissend geweest. Niet ten
onrechte heeft de opperbevelhebber van de Amerikaanse marine, Admiral
King, de gehele bondgenootschappelijke poging om het Japanse Nanjo-
offensief te verijdelen, gekarakteriseerd als' a magnificent display of very bad
strategy'2 - de bondgenoten bleven er immers vechten in een gebied waar
de verliezen die zij zelf zouden lijden, onvermijdelijk aanzienlijk zwaar-
der zouden zijn dan die welke zij de Japanners konden toebrengen. 'Be
that as it may', voegt de historicus van de Amerikaanse marine, Samuel
E. Morison, aan Kings uitspraak toe,

'the Allies did well to fight for the Malay barrier, although their fighting could not save
it.' They had a recent and horrible example of the moral disaster in too easy and complacent
a capitulation - that of France. Another Vichy régime in the Southeast Pacific might have
been too much for the Allies to bear' 3 -

dat laatste betwijfelen wij, maar het is een feit geweest dat de pogingen
van Nederland en zijn bondgenoten om het Nanjo-offensief op te vangen
en af te slaan, niet alleen in die maanden van strijd maar ook in de meer
dan drie jaren die er nog op zouden volgen, inspirerend hebben gewerkt.
Het moreel van gehele volkeren die in een oorlog betrokken zijn als de
Tweede Wereldoorlog er een was, wordt mede door onweegbare facto-
ren bepaald: er is van de Amerikaanse verdediging van Bataan en Cor-
regidor, er is ook van de Slag in de Javazee een bemoedigend effect
uitgegaan. Nederlagen kunnen evenzeer als overwinningen de wil om
vol te houden versterken.

Inderdaad, Nederlands-Indië werd onder de voet gelopen, maar de
betrekkelijk kleine bevolkingsgroepen die er de oorlogsinspanning heb-

1 The Brereton Diaries, p. 100. 2 Aangehaald in Morison: dl. III, p. 380. 3 A.v.
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