NABESCHOUWING

In zijn verhoor door de Enquétecommissie heeft Helfrich in ’49, zoals
wij al weergaven, een staatkundig en een militair argument naar voren
gebracht, het staatkundige in deze woorden: ‘Nederlands-Indié was het
belangrijkste overzeese gebiedsdeel van het koninkrijk met zeventig
miljoen mensen van zeer verschillend ras die onder het Nederlandse
gezag en onder de Nederlandse vlag tot orde en welvaart waren gebracht.
Al deze onderdanen keken in vertrouwen naar ons op’! — zeker, dit was
Helfrichs eerlijke overtuiging (en niet alleen de zijne!), maar zij had met
de werkelijkheid van het overgrote, het inheemse deel van de Neder-
lands-Indische bevolking weinig te maken.

Bij zijn militair argument knoopte Helfrich aan bij de instructies van
de Combined Chiefs of Staff dat de troepen op Java tot het uiterste stand
moesten houden: uit die instructies ‘volgde voor mij automatisch dat ik
ook de zeeslag moest aanvaarden, want indien men daarbij succes zou
hebben en de Japanners verliezen zou toebrengen, dan zou het vechten
voor de troepen op Java gemakkelijker worden.” Inderdaad — maar wis
er een kans op succes? Dat is, ook achteraf, moeilijk te beoordelen.
Doorman heeft, in de Javazee blijvend, bereikt dat de Japanse landingen
op Java twee etmalen werden uitgesteld en hij heeft, een zeeslag zoekend,
bewerkstelligd dat de landing bij Rembang nog eens één etmaal werd
uitgesteld — hij heeft evenwel tot het oostelijke Japanse invasieconvooi
niet kunnen doordringen. Wellicht was hem dat weél gelukt, als hij in de
vooravond van vrijdag 27 februari, toen hij op een gegeven moment
toevallig recht op dat convooi afvoer, zijn koers niet had gewijzigd. Of
hij het dan aanzienlijke verliezen had kunnen toebrengen, blijft een open
vraag. Dat hij ook in dit geval zelf zware verliezen zou hebben geleden,
is evident. Het heeft, al met al, Doorman niet meegezeten — het zijn de

! Met betrekking tot het Europese deel van de Indische samenleving schreef Besnard:
‘Kon men een geestesgesteldheid als die welke toen in Indié heerste, & la minute
terzijde stellen en de mensen vertellen dat de marine om nuchtere, logische en
strategische redenen weg zou varen, zonder een poging om Indié en vrouwen en
kinderen te verdedigen? De zeelieden zelf zouden dit niet hebben aanvaard. Een
stemming als deze is een hard feit. De gouverneur-generaal noch Helfrich had
hiertegen verraad kunnen plegen. Zij hebben het ook niet gewild.’ (A. Besnard in het
Algemeen Handelsblad, 10 febr. 1955). Wij tekenen hierbij aan dat, had Helfrich in het
begin van de week waarin op vrijdag de Slag in de Javazee begon, de gehele
bondgenootschappelijke vloot opdracht gegeven om, zoals Doorman wenste, naar
Ceylon of Australié uit te wijken, die opdracht heel wel geheimgehouden had kunnen
worden en dat er geen reden is om aan te nemen dat ‘de zeelieden zelf’ er zich niet
bij zouden hebben neergelegd.
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