NABESCHOUWING

opvarenden en aan schepen; het heeft, tenslotte, Helfrichs naam in de
kringen van zijn Amerikaanse en Britse collega’s geen goed gedaan — met
dat al heeft hij na afloop van de oorlog in het publiek, d.w.z. in zijn
_Memoires en in zijn verhoor door de Enquétecommissie, zijn beleid
steeds verdedigd; in werkelijkheid is hij tot in het jaar van zijn dood,
1962, geplaagd geweest door twijfel of zijn beslissingen juist waren
geweest. .

Dat er van Java geen eenheden van het Knil zijn geévacueerd, achten wij
volstrekt aanvaardbaar: zulk een evacuatie was feitelijk onmogelijk en
zou trouwens in strijd zijn geweest met de richtlijnen van de Combined
Chiefs of Staff. Die richtlijnen hielden evenwel in dat vliegtuigen en
vliegpersoneel die beter buiten Indié& de strijd zouden kunnen voortzet-
ten, geévacueerd dienden te worden — het komt ons voor dat generaal
van Oyen, de commandant van de Militaire Luchtvaart, van de evacuatie-
mogelijkheid in onvoldoende mate gebruik heeft gemaakt. Wel zijn er,
zoals vermeld, uit Tjilatjap met de “Zaandam’ enkele vliegtuigbeman-
ningen voor wie er geen toestellen meer waren, geévacueerd en ook zijn
er bemanningen en technici vertrokken met de ‘Poelau Bras’, maar die
lijn is door van Oyen niet doorgetrokken. Helfrich heeft, zij het laat,
gelast dat elke marineman, wiens aanwezigheid op Java niet langer zinvol
was, het eiland diende te verlaten — van van Oyen is geen zodanig bevel
uitgegaan, ja, hij heeft, aldus Wolff, in de week van strijd op Java van
uitwijken gezegd, ‘dat het gelijk stond met desertie’. Zij die toen toch
vertrokken, deden zulks op eigen initiatief. Het waren weinigen. Er zijn
vliegtuigen naar Australi& uitgeweken welke goeddeels leeg waren en
welke men, achteraf gezien, had kunnen, ja, had moeten vullen met een
deel van het vliegend personeel en van de technici van de Militaire
Luchtvaart voor wie er in de loop van de week waarin op Java gevochten
werd, geen toestellen meer waren om te vliegen of te onderhouden.

Zo zijn talrijke geschoolde krachten nodeloos in krijgsgevangenschap
geraakt, die men in Australié en elders bitter heeft gemist.

Het besluit van het gouvernement, geen evacuatie van de Nederlandse
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