HET EVACUATIE-BELEID

en Indisch-Nederlandse bevolkingsgroepen na te streven, zien wij als
onvermijdelijk: los van andere factoren was er geen praktische moge-
lijkheid om tachtigduizend uit Nederland afkomstige fotoks en ca. twee-
honderdduizend Indische Nederlanders naar elders over te brengen.
Mogelijk was w¢l, vele duizenden te evacueren, maar zulk een gedeel-
telijke evacuatie (welke kriteria had men er bij moeten aanleggen?) zou,
van Starkenborgh besefte dat ten volle, tot een immense verwarring
hebben geleid.!

De zaak van het in Indi€ blijven van het gehele gezagsapparaat en van
de gouverneur-generaal persoonlijk is gecompliceerder. De opdracht
daartoe, die geheel in de lijn lag van hetgeen van Starkenborgh zelf dacht,
is uit Londen gekomen. ‘Ik meen’, schreef Gerbrandy’s adviseur Peekema
op 19 februari in zijn voor de minister-president bestemde nota, ‘dat een
abandonneren van Indié door de landvoogd algemeen door de Oosterse
bevolking zou worden opgevat als een onherroepelijk einde van de band
met Nederland’, en een dag later seinde Gerbrandy, vermoedelijk na
overleg met zijn ambtgenoten van Angeren, Furstner, Kerstens en Mi-
chiels, aan van Starkenborgh:

‘Vertrek landvoogd en gezagsapparaat zou zowel door bevolking als door
bondgenoot en vijand worden opgevat als abandonneren Indié, vijand voor
welkom bestuursvacutim plaatsend en later herstel rijksbanden ten ernstigste
bemoeilijkend. Daarentegen brengt blijven regering? en haar ambtenaren in Ihdié
op meest treffende en klemmende wijze tot uiting dat regering zich beschouwt
als integrerend deel Indische gemeenschap welke zelve gelijkwaardig en onlos-
makelijk deel Nederlandse staat.’

Aan dit telegram lag mede de verwachting ten grondslag dat de
gouverneur-generaal en zijn gezagsapparaat conform de regels van het
volkenrecht onder de Japanse bezetting hun bestuurstaak zouden kunnen
voortzetten, zoals dat, na het vertrek van de regering uit Nederland (13
mei ’40), onder de Duitse bezetting korte tijd mogelijk was aan de
opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal Winkelman, en na-
dien aan de door de Duitsers gehandhaafde secretarissen-generaal en

! Uit onze beschrijving van wat op Java is geschied, is gebleken dat vrij velen die
uitweken, in strijd met de geldende regels hun gezin hebben meegenomen; tegen
hen zijn na de oorlog generlei maatregelen genomen, ons inziens terecht niet. Binnen
het ressort van de marine zijn in enkele gevallen wél sancties getroffen tegen diegenen
die in strijd hadden gehandeld met Helfrichs bevel van 1 maart om naar elders uit te
wijken. 2 D.w.z. het Indische gouvernement.
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