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was, achteraf gezien, de wens die in '36 in de petitie-Soetardjo werd
neergelegd! Zij drong slechts aan op een conferentie van vertegenwoor-
digers van Nederland en Indië teneinde een plan op te stellen dat Indië
'binnen een zodanige tijd als de conferentie voor de uitvoering van de
gedachte mogelijk zal achten', geleidelijk een status van 'zelfstandigheid'
zou geven - zelfstandigheid, autonomie, niet onafhankelijkheid. Van
Starkenborgh heeft geadviseerd de petitie te verwerpen, de regering heeft
daartoe besloten, het parlement heeft dat besluit goedgekeurd: geen ronde-
tafel-conferentie dus. Bij de inheemse politieke voorhoede in Indië
ondermijnde deze gang van zaken het toch al niet zo sterke vertrouwen
dat Nederland ooit bereid zou zijn, wezenlijke wijzigingen aan te-bren-
gen in Indië's plaats binnen het koninkrijk en in zijn inwendige staat-
'kundige structuur.

Het is evident dat het aanbrengen van dergelijke wijzigingen van mei
'40 af, toen het moederland werd bezet, niet wel mogelijk was: de
publieke opinie kon zich in het moederland niet meer vrij uiten, het
parlement was uitgeschakeld. Ging de regering dus te ver, toen zij in juni
'41 het na de oorlog bijeenkomen van een ronde-tafel-conferentie aan-
kondigde, welk denkbeeld in '38 zowel door de toenmalige regering als
door het toenmalige parlement was verworpen? Wij menen van niet:
anders dan in de petitie-Soetardjo waarin van 'zelfstandigheid' was
gesproken, werd in de aankondiging die van Starkenborgh in juni '41
deed, slechts gezegd dat de regering 'de aanpassing van de structuur van
het koninkrijk aan de eis der tijden' tot 'een programmapunt': wilde
maken, waarvan 'het inwendig staatkundig bestel der overzeese gebieds-
delen een integrerend deel' zou zijn - die toezegging lag dus louter in
het formele vlak en was bovendien vaag; zij versterkte dan ook het
wantrouwen bij de inheemse politieke voorhoede. Kennelijk onder druk
van de oorlog gedaan, wekte zij bovendien twijfel wat zij waard zou zijn
als de oorlog geëindigd en die druk verdwenen was. Het was eveneens
kennelijk onder druk van de oorlog dat van Starkenborgh zich in de-
cember '41 bereid verklaarde tot een eerste gesprek met de Gapi en de
Madjelis Rakjat Indonesia - een gesprek dat niets opleverde, omdat de
gouverneur-generaal het beperkt wenste te zien tot maatregelen in het
kader van de oorlogvoering tegen Japan. Men kan, uiteraard, van Star-
kenborgh niet verwijten dat hij zich in zijn praktische politiek niet verder
voorwaarts heeft gewaagd dan de regering wenste - als de persoonlijke
tragiek van deze laatste, moedige gouverneur-generaal zien wij veeleer
dat ook hij onvoldoende bog heeft gehad voor de onweerstaanbare kracht
van het Indonesisch nationalisme en niet heeft ingezien dat Nederland
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