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op den duur zo al niet zijn positie dan toch zijn invloed in Indië slechts
zou kunnen behouden wanneer het, zodra dat mogelijk was, in vèrgaande
mate aan dat nationalisme tegemoet kwam. Indië van nabij kennend en
wetend dat de 'binnenlandse politieke situatie' door de 'sterke hervor-
mingsdrang van grote groepen' 'op lange termijn moeilijk' kon worden
(wij citeren bewoordingen, voorkomend in het telegram dat hij op 8 mei
'41 samen met van Kleffens aan koningin ·Wilhelmina zond), had hij de
regering in die geest kunnen adviseren. Hij heeft dat nagelaten - nage-
laten vooral, omdat ook hij Nederlands voortgezette leiding onmisbaar
achtte voor een verdere zo harmonisch mogelijke ontwikkeling van
Indië. 'Kan men hem', schreven wij in de aan zijn persoon gewijde
paragraaf van hoofdstuk 7, 'ongelijk geven in zijn door verantwoorde-
lijkheidsgevoel en Europese opvattingen bepaalde visie op het politiek-
onrijpe karakter van de inheemse samenleving? Neen, maar die visie
werd irrelevant: een Indonesische elite wilde zèlf -de archipel gaan
besturen.'

Het is deze elite geweest die in maart '42 van Nederland was ver-
vreemd. Meer nog: zij had het Nederlands gezag, het gezag van 'de
Kompenie' , dat generaties lang voor onaantastbaar was gehouden, in
luttele maanden zien wegvagen. Dat zou niet zonder gevolgen blijven.

*

Tot diegenen die in de eerste dagen van maart '42 Indië in opdracht van
de Londense regering of van van Starkenborgh hadden verlaten, behoor-
den twee Indonesiërs: Soejono en Loekman Djajadiningrat. Van hen
beiden was Soejono er diep van doordrongen dat de Indonesiërs na de
oorlog slechts dán bereid zouden zijn de band met Nederland te besten-
digen indien Nederland hun zelfbeschikkingsrecht erkende, en wij kun-
nen ons niet anders voorstellen dan dat hij alleen gewonnen is voor het
denkbeeld zijn geliefd Java te verlaten, omdat hij zich had voorgenomen,
de regering te Londen voor dat inzicht te winnen. Van Mook daarente-
gen, die in zijn functie als luitenant-gouverneur-generaal de natuurlijke
leider was van de uitgezonden groep, dacht er heel anders over: evenals
van Starkenborgh achtte hij Nederlands voortgezette leiding in het
belang van de Indische samenleving - wij haalden in hoofdstuk 7 zijn
uitspraak aan, voorkomend in de speciale uitgave welke het dagblad De
Locomotief ter gelegenheid van de jaarwisseling '40-'41 had doen ver-
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